
ORDE VAN DIENST 
 

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee,  
wijkgemeente Sion. 

Zondag 17 mei 2026, aanvang: 10:00 uur 
Nieuwe Kerk 

dr. G. van Zanden 
 

 
Aanvangslied:  Gezang 169:1, 2 en 6  Liefde, boven alle liefde 
1. Liefde, boven alle liefde, 
 vreugde Gods, daal in ons neer, 
 want ons hart, hoe 't U ook griefde, 
 vindt slechts rust in U, o Heer! 
 
2. Jezus, groot in mededogen, 
 kom Gij in ons bevend hart! 
 Red ons, door gena bewogen, 
 uit de bitterheid der smart! 
 
6. Roep in heerlijkheid de zielen 
 steeds tot hoger heerlijkheid, 
 stijgende tot waar zij knielen 
 in aanbidding, gans bereid. 
 
 
Welkom en Afkondigingen  
 
Persoonlijk gebed 
 
Votum en Groet 
 
 
Psalm 33:8  ’t Is God, aan tijd noch plaats verbonden 
8. 't Is God, aan tijd noch plaats verbonden 
 Wiens toezicht over alles gaat, 
 Die 't harte vormt en kan doorgronden, 
 Die aller werken gadeslaat. 
 Schilden, bogen, dolken, 
 Dappre oorlogsvolken, 
 Wijsheid, moed noch kracht, 
 Kunnen ooit in 't strijden, 
 Enig vorst bevrijden, 
 Zonder 's HEEREN macht. 
 
 
Wet des Heeren 
 
Dit is het moment dat de kinderen naar de nevendienst kunnen gaan. 
 



Psalm 119:38  Ik weet, o Heer’, dat Uw gerichten zijn 
38.  Ik weet, o HEER', dat Uw gerichten zijn 
  Gerechtigheid, en Gij mij liet verdrukken 
  Uit enkle trouw. Och, dat Uw gunst verschijn', 
  Om mij uit angst en nijpend leed te rukken! 
  Troost mij, Uw knecht, die nu angstvallig kwijn; 
  Mij is die troost beloofd in ongelukken. 
 
Schriftlezing: Openbaring 1:12 – 2:7 
12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij 
had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 
13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen 
leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden 
gordel; 
14. en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als 
een vuurvlam, 
15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn 
stem klonk als het geluid van vele wateren. 
16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een 
tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 
17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand 
op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 
18. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 
 

Opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten 

19. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. 
20. Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van 
de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven 
gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. 
 

Eerste brief: aan Efeze 
1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in 
Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 
2. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen 
niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat 
zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 
3. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u 
zich ingespannen en u bent niet moe geworden. 
4. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 
5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste 
werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats 
wegnemen, als u zich niet bekeert. 
6. Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 
7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, 
hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God 
staat. 
 
Gebed 
 



Psalm 139:4,6 en 14  Waar zou ik Uwen Geest ontvliên 
4.  Waar zou ik Uwen Geest ontvlien? 
  Waar zou m', o HEER', Uw oog niet zien? 
  Al voer ik op naar 's hemels trans, 
  Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans; 
  Al daald' ik zelfs ter helle neder, 
  Daar vond ik ook Uw aanschijn weder. 
 
6.  Indien ik zeg: "De donkerheid 
  Bedekt mij voor Uw majesteit", 
  Dan is de nacht een helder licht, 
  Dat mij ontdekt aan Uw gezicht. 
  Voor U, o HEER', is 't aaklig duister 
  Den dag gelijk in glans en luister. 
 
14. Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER'; 
  Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
  Beproef m' en zie of mijn gemoed 
  Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
  En doe mij toch met vaste schreden 
  Den weg ter zaligheid betreden. 
 
Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd: 
  De 1e collecte voor de diaconie 
  De 2e collecte voor de kerk 
 
  De 3e collecte is voor de kerk – Onderhoud Maranatha Centrum 

Deze collecte wordt, tijdens het zingen, na de prediking gehouden. 
 
Prediking:  Openbaring 2:7  Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die 
midden in het paradijs van God staat. 
   
 
   De eerste brief uit de hemel 

  I.  De weegschaal 
  II.  De kandelaar 
  III.  De boom 
 

Psalm 116:1  God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ 
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
 Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
Dankgebed 
 
De kinderen komen terug van de nevendienst. 
 
 



Gezang 87  Ruis, o Godsstroom der genade 
1. Ruis, o Godsstroom der genade 
 in gemeent' en huis en hart! 
 Laat in U gezond zich baden, 
 wat gebogen gaat door smart! 
 Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
 op het uitgedroogde land; 
 en de bloemen bloeien weder, 
 haast verwelkt door zonnebrand. 
 
2. Laat het uit Gods hemel stromen 
 in de kerken overal! 
 Van uw nederdaling dromen 
 moede harten zonder tal. 
 Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
 kracht, die zielen opwaarts tilt, 
 brengt uw ruisen, die 't verlangen 
 als een heilig lied doortrilt. 
 
3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
 uit die milde heilfontein! 
 Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
 maar in haar gereinigd zijn. 
 Laat U door haar golven dragen 
 tot waar liefde nooit verkoelt, 
 waar de kust der aardse dagen 
 door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Zegen 


