Zondag 3 Mei 2026
Maranathacentrum, aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. F.Wijnhorst

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door het
welkomstcomité)

Aanvangslied Gezang 92:1 en 4 ( Heilig, Heilig,
Heilig)

1

Heilig, heilig, heilig

Here God almachtig,

vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,

liefdevol en machtig,

drie-enig God, die een in wezen zijt.

4
Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd.

Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

Persoonlijk gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 95: 1 en 4

Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht

En blijde psalmen, juichend groeten.

Want Hij is onze God, en wij

Zijn 't volk van Zijne heerschappij,

De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Lezing van Gods wil uit Markus 12: 29 - 31

Zingen: Weerklank 296:1,2,3 en 4

1. God gaf Zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.

2. Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren.
Op sabbat is je werk gereed.
Vader en moeder zul je eren.
Z6 doende leef je lang en breed.

3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.
Je zult je hart geen zonde toestaan.
Hoor Mijn geboden metterdaad!

4. Liefde is Jezus' Ja en Amen
op al wat God gesproken heeft.
Wet en Profeten vat Hij samen:
Gelukkig wie uit liefde leeft.

Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Op Toonhoogte 2015: 557: 1 en 2

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand

Een parel in Gods hand

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand

Een parel in Gods hand

Schriftlezing: Lukas 15: 1- 3 en 8- 10



Zingen en eerste twee collectes: Psalm 133: 1,2 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

Die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,

Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;

Z'is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Verkondiging

Thema: Overdreven onrust en...overdreven
blijdschap??

Zingen en derde collecte: Weerklank 230: 1,2 en 5

De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.

want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,

een volk dat Hem behoort,

als kindren van een Vader;

een doop, een Geest, een woord.
Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Een naam is aller zegen,

een brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: Gezang 149: 1, 2 en 3 ( Grote God, wij
loven U)

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan...
laat ons niet verloren gaan!

Zegen
Wilhelmus 1en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



