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LITURGIE 14 mei 2026, 9.30 uur, Maranathacentrum 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) : Weerklank 186 : 4 
Laat ons steeds vol verwachting leven 
en biddend opzien naar ons Hoofd, 
want Hij wil daaglijks vreugde geven 
aan elk die in zijn Geest gelooft. 
Uit zijn hemelwoning 
deelt die grote Koning 
steeds zijn gaven uit. 
Hij werd opgenomen, 
Hij zal wederkomen, 
tot zijn aardse bruid. 
 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 
Zingen : Psalm 47 : 3 en 4 
God vaart, voor het oog,  
met gejuich omhoog;  
't Schel bazuingeluid  
galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan,  
zingt Zijn wonderdaân,  
zingt de schoonste stof,  
zingt des Konings lof, 
met een zuiv'ren galm, 
met een blijden psalm. 
Hij, de Vorst der aard', 
is die hulde waard. 
 

Zingt des Hoogsten eer' 
opdat ieder leer', 
hoe Hij heerst alom  
over 't heidendom. 
Hoe Hij van Zijn troon  
geeft Zijn rijksgeboôn,  
daar het al voor bukt,  
eed'len, gans verrukt,  
nu hun 't Godd'lijk licht  
straalt in 't aangezicht,  
delen in ons lot,  
eren Abrams God. 

 
Geloofsbelijdenis: zondag 18 van de Catechismus: 

- Wat wordt bedoeld met 'opgevaren tot in de hemel'? 
o Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel opgenomen.    

Daar is Hij voor ons welzijn,  totdat Hij terugkomt om alle mensen te oordelen.   
- Wat hebben wij aan de hemelvaart van Christus? 

o Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn Vader.   
o Christus is als mens in de hemel. Dit geeft ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal 

nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de 
lichaamsdelen.   

o Christus heeft zijn Geest tot een onderpand gegeven.  Door de kracht van de Geest zoeken 
wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God.   
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Zingen: Gezang 244 : 3 en 4 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
Wat zijne liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 

Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten, 
en wij, wij zijn in 't Vaderland! 

Gebed 
 
Lezing van de geschiedenis van de Hemelvaart van Jezus: Handelingen 1 : 6 t/m 11 
Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer 
herstellen? En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in 
Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen 
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van 
de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem 
aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken 
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 
 
Zingen: Weerklank 185 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind.  

Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Schriftlezing : Hebreeën 4 : 14 t/m 16 
Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van 
God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden 
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder 
zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 
verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. 
 
Hebreeën 6 : 19 t/m 20 
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste 
heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar 
de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 
 
Hebreeën 9 : 11 t/m 14 
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 
meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze 
schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het 
bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot 
reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 
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Kindermoment        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen : Psalm 42 : 3 en 5 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?  
Waartoe zijt g' in mij ontrust?  
Voed het oud vertrouwen weder;  
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;  
want Gods goedheid zal uw druk  
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven;  
want ik zal Zijn Naam nog loven.  

Maar de HEER' zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
en dat melden in mijn lied;  
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht;  
en mijn hart, wat mij moog' treffen,  
tot den God mijns levens heffen.
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Preek : Goed verankerd! 
 
Extra collecte 
 
Zingen : Er is een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 118 : 8a/14b 
Gods rechterhand is hoog verheven; 
des HEEREN sterke rechterhand 
doet door haar daân de wereld beven, 
houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Zegen 
 
 
 


