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Welkomstwoord 
 

Zingen (staande) : Psalm 68 : 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 

Moment van stilte (staande) 
 

Votum en groet (staande) 
 

Zingen : Psalm 33 : 10 en 11 
Zijn machtig arm beschermt de vromen  
en redt hun zielen van den dood. 
Hij zal hen nimmer om doen komen  
in duren tijd en hongersnood.   
In de grootste smarten 
blijven onze harten 
in den HEER' gerust.   
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
al mijn hoop en lust. 

 

   Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
   In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
   omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
   dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
   Goedertieren Vader, 
   milde zegenader, 
   stel Uw vriend'lijk hart, 
   op Wiens gunst wij hopen, 
   eeuwig voor ons open; 
   weer steeds alle smart. 
 

 

Geloofsbelijdenis : Catechismus - Zondag 50 
De Here Jezus leert ons bidden: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Wat betekent dit?   
Dat betekent: wilt U iedere dag geven wat wij nodig hebben om te leven. Opdat wij hierdoor erkennen  
dat U alleen de Bron van al het goede bent. Want onze inspanningen, ons werk en zelfs Uw gaven  
maken ons niet echt gelukkig zonder Uw zegen. Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen,  
maar alleen op U  
 
Zingen : Liedboek 75 : 2 en 3  
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

 

 

Gebed 
 

Schriftlezing :     Exodus 16 : 9 t/m 20  
   Mattheus 4 : 1 t/m. 4  
   Johannes 6 : 32 t/m. 35 
 

Daarna zei Mozes tegen Aäron: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Kom naar voren, voor het aangezicht van de HEERE, want Hij 
heeft uw gemor gehoord. 
10Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van 
de HEERE in de wolk verscheen. 
11En de HEERE sprak tot Mozes:12Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, 
en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben. 
13En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het 
kamp.14Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. 
15Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat 
de HEERE u te eten gegeven heeft. 
16Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft: Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan, een gomer per hoofd, naar het aantal van uw 
personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. 
17En zo deden de Israëlieten, zij verzamelden, de een veel en de ander weinig. 
18Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zó veel verzameld 
als hij eten kon.19En Mozes zei tegen hen: Niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. 
20Maar zij luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom 
was Mozes erg kwaad op hen. 



De verzoeking in de woestijn 
1Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 
2En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 
3En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 
4Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 
 

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het  ware brood uit 
de hemel   33Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.  34Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons 
altijd dat brood.35En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 

Inzameling van de gaven                       
1e: Diaconie (Scharlaken Koord /Tot Heil des Volks)  ; 2e: Kerk;  3e: Ouderenpastoraat 

 Zingen : Liedboek 14 
1 De Heer is mijn Herder! 
  'k Heb al wat mij lust; 
  Hij zal mij geleiden 
  naar grazige weiden. 
  Hij voert mij al zachtkens 
  aan waatren der rust. 

 

2De Heer is mijn Herder! 
  Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen 
   van goedheid en zegen, 
  Hij schraagt me als ik wankel      
  Hij draagt me als ik viel. 

 

3 De Heer is mijn Herder! 
   Al dreigt ook het graf, 
   geen kwaad zal ik vrezen, 
   Gij zult bij mij wezen; 
   o Heer, mij vertroosten 
   uw stok en uw staf! 
 

4 De Heer is mijn Herder! 
    In 't hart der woestijn 
    verkwikken en laven 
    zijn hemelse gaven; 
    Hij wil mij versterken 
    met brood en met wijn. 
 

 
5 De Heer is mijn Herder! 
   Hem blijf ik gewijd! 
   'k zal immer verkeren 
   in 't huis mijnes Heren: 
   zo kroont met haar zegen                
   zijn liefde me altijd. 

 
Tekstlezing : Psalm 145 : 15, 16 
De ogen van allen wachten op U, 
 U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. 
U doet Uw hand open 
en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen. 
 

Preek 
 

Extra collecte 
 
Zingen : Opwekking 710 
1Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
God, zegen mij alle dagen lang. 
 

2Vader, maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw geest Heer, 
Jezus kom tot mij, 
als de bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

3Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn, 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 

 

. 4Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

  
 
Dankgebed en voorbede                
    
 

Zingen : Psalm 84 : 6 
Want God, de Heer, zo goed, zo mild,    
is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven. 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer, die op U bouwt 
en zich geheel aan U vertrouwt!           
 
Zegen 
 
 


