
   Liturgie voor de Scopusdienst in de Oude Kerk 
           Zondag 19 april 2026 – 18.00 uur 

         Voorganger: ds. J.S. Heutink 
Muzikale leiding: Wim van Duijn 

 

Woord van welkom en mededelingen 
 

Zingen: Weerklank 285 ‘Hier in uw heiligdom’ (staand) 
1. Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 

2. Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 

3. Heer, ik wil horen 
uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien.

 

Stil gebed | Votum en groet 
 

Zingen: Gezang 321 (Liedboek voor de Kerken ’73) 
1. O Vader die uw woning sticht 
hoog in het ontoeganklijk licht, 
geef onze hand de zekerheid 
om in de ontrouw van de tijd 
een huis te bouwen dat gewaagt 
van uw geduld dat alles draagt. 
 

2. O Christus die met al ons leed 
het ware heiligdom betreedt, 
Gij, grondsteen, door God zelf gelegd, 
van het gebouw van liefde en recht, 
bouwoffer dat aan God behaagt, 
wees fundament dat alles draagt. 

3. O Geest, Gij mortel van Gods Kerk, 
hoe ijdel is ons metselwerk, 
hoe pover is het offer dat 
wij dragen naar de nieuwe stad; 
voeg onze harten thans tezaam, 
een heilig huis voor Christus’ naam. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Zingen: Weerklank 439 ‘Heer, U bent mijn leven’ 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu 

 

4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk 
 

Gebed 
 

Kindermoment & lied: Op Toonhoogte 466 ‘Een wijs man bouwde…’ 
1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis op de rots stond vast. 

2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis stortte in met een plof.

 

3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. (3x) 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. (3x) 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 



Bijbellezing: Mattheüs 7: 24 t/m 29 (Herziene Statenvertaling) 
De wijze en de dwaze bouwer 
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die 
zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder 
die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op 
zand gebouwd heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en 
sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, 
gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, 29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende 
en niet zoals de schriftgeleerden. 
 

Inzameling van gaven 
1. Diaconie | 2. Kerk | 3. Eredienst en pastoraat 
 

Zingen: Psalm 127: 1 en 2 (berijming 2021) 
1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt, 
heeft al je ploeteren geen zin; 
het metselwerk stort zomaar in. 
Wanneer de HEER de wacht niet houdt, 
de stad niet tegen kwaad beschut, 
heeft waken op de muur geen nut. 
 

2. Al sta je voor het licht wordt op 
en werk je ’s avonds laat nog door, 
al gaan je zaken altijd voor, 
het blijft maar vruchteloos getob – 
zijn lievelingen zegent Hij: 
volkomen vredig slapen zij. 

Verkondiging n.a.v. jaarserie Levenslessen van Jezus: ‘Bouwen’ 
 

Zingen: Psalm 89: 1 en 7 
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't 
lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Zingen: Opwekking 575 ‘Jezus alleen, ik bouw op Hem’ (staand, in wisselzang)
1. (allen) Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

2. (vrouwen) Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
(allen) door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 

3. (mannen) Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
(allen) Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 

4. (allen) Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen!

 

Zegen 
 

 

Na de dienst is het mogelijk elkaar te ontmoeten in Het Kerkhaventje. Koffie en thee staat klaar. Welkom!
 

Vragen: 
1. Hoe ziet jouw levenshuis eruit? Let eens – in bouwvakjargon – op architectuur, constructie 
en materialen. Deel met elkaar wat je opvalt. 
2. Zijn de woorden van Jezus echt het fundament onder jouw bestaan? Zo ja: hoe? Zo nee: 
waarom niet? 


