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Votum en groet 

Psalm 145:2 en 5 
2. Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

5. Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; 
Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: 
Wie nederstort, wordt door U opgericht. 
't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; 
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 143:10 
Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 3 – 16 
3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren 
wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de 
tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 
5. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan 
hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
7. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 
8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 
9. Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 
10. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 
11. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, 
en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 
12. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?  
13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des 
mensen, Die in de hemel is. 
14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd 
worden, 
15. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
1 korinthe 15: 20 – 28  
20. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 
21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 
22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
23. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.  
24. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, 
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 



25. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 
26. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 
27.  Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle 
dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is 
uitgezonderd. 
28. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan 
Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. 
 
Psalm 97:1,6 en 7 
1. God heerst als Opperheer; 
Dat elk Hem juichend eer'; 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil'ge rijksgeboôn, 
Vol recht en wijs beleid. 
 

6. Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 

7. Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 
 
Verkondiging uit: Heidelbergse catechismus zondag 48 -> zie handout  
Thema: U koninkrijk kome  
 
Gebed des Heeren:3 en 9 
3. Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! 
Ai, werp den troon des satans neer; 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word' eens alom gehoord, 
En d' aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
Dankgebed  
 
Psalm 98:4 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Zegenbede  
 
 
 
 



Handout bij de preek over zondag 48 van de 
Heidelbergse catechismus  
 
Vraag 123: Wat is de tweede bede? 

Antwoord: Uw koninkrijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en door uw Geest, dat wij ons 
hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar uw kerk en breid haar uit; vernietig de werken van de 
duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig Woord 
beraamd worden; totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer U alles zult zijn in allen. 

 Versie dr. W. Verboom  

Wat bidden we met de woorden ‘Uw koninkrijk kome’? 

Antwoord: Regeer ons door uw Woord en Geest, zodat we ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen. 
Bewaar en vermeerder uw kerk en breidt uw koninkrijk uit in de wereld. Breek de werken van de duivel af 
en alle aanslagen tegen uw Woord, totdat eenmaal uw rijk volkomen komt, waarin U alles bent in allen. 

(De Heidelbergse catechismus, een eigentijdse weergave, Zoetermeer 2008) 

Voor de dienst – om erin te komen 

➔  Wat ziet u van Gods koninkrijk? 
 

In de dienst – om er bij te blijven 

Voor de kinderen 

1. Waarom was het voor de koning van Israël extra belangrijk om te doen wat God zei? 
 

2. Wat staat er op het bordje op het kruis? 
 

3. Waar kun je in onze tijd merken dat God koning is? 
 

4. Hoe gedragen de mensen zich in Gods koninkrijk? Wat is het beste antwoord? 
a. Ze willen zelf belangrijk zijn 
b. Ze hebben elkaar lief 
c. Ze zorgen voor elkaar 
d. Ze willen de baas zijn 

 

5. Welke geschiedenis uit de Bijbel gebruikte de Heere Jezus voor Nicodemus om duidelijk te maken 
hoe je wedergeboren wordt?   

 

6. Welke bekende tekst krijgt Nicodemus te horen? 
 

7. Hoe kun je merken dat de duivel het koninkrijk van God probeert af te breken? 
 

 
8. . Wanneer is het koninkrijk van God er helemaal?  



 
Thema: Uw koninkrijk kome 

 

Inleiding 

Onderzoek waardering koninklijk huis 
 
De betekenis van Gods koninkrijk 
 
Koning van Israël en de wereld (Psalm 97, 99, 2:7) 
 
Koning Jezus Christus (Matth. 5, 13, Joh. 18:33-37) 
 
Koning in deze tijd 
 
De onderwerping aan Gods koninkrijk 
 
Wedergeboorte (Gen 1: 26, Joh. 3:3-5,14-16) 
 
Protest van ons zondige vlees 
 
Het werk van de boze 
 
Hoe God zorgt voor onderwerping 
 
De verwachting voor Gods koninkrijk 
 
Alreeds en nog niet 
 
De voltooiing komt (Matth. 24:1-14) 
 
Met de vijanden wordt afgerekend (Openb. 18) 
 
Jezus geeft Zijn koningschap aan de Vader (1 Kor. 15:24en 28) 
 
God zal zijn alles en in allen 
 
Afronding 
 
Wij zullen met Hem regeren (Openb. 1:6, 5:10, 20:4-6) 

 

 



Na de dienst – om vast te houden 

➔ Wat verwacht u van de bede om de komst van Gods koninkrijk? 
➔ Wat betekent deze bede voor uw persoonlijk geloofsleven? 
➔ Wat leert u vanuit de gelijkenissen van Matth. 13 over Gods koninkrijk? 
➔ Wat merkt u van het werk van de boze? Hoe gaat u daarmee om? 
➔ Welke overeenkomsten zijn er tussen aardse koninkrijken en het hemelse koninkrijk? Wat zijn 

de verschillen? 
➔ Gods koninkrijk is er én het is er nog niet. Kunt u dat uitleggen?  
➔ Wat is de betekenis van het kruiswoord ‘Het is volbracht’ voor Gods koninkrijk? 
➔ Verlangt u naar de definitieve doorbraak van Gods koninkrijk? Waarom wel/niet? 
➔ ‘Wij zullen als koningen met Hem regeren.’ Wat mag je je daarbij voorstellen?  

 

Uw rijk kome. Wat is dat? 

Gods rijk komt ook wel zonder ons gebed, maar wij bidden in deze bede dat het ook tot ons mag komen. 

 

Hoe geschiedt dat? 

Als de hemelse Vader ons zijn Heilige Geest geeft, zodat wij zijn heilig Woord door zijn genade geloven en 
godvruchtig leven, hier op aarde en later eeuwig. 

- Catechismus van Luther   -  
 

 

 

 
 
 
 


