Iant...

slapende ambtsdragers...
of: slapende kerk...

ORDE VAN DIENST
Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 121:1en 2
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet

Voor wankelen behoedt;

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;

De HEER zal u bewaken.

Lezing Heilige Wet

Zingen Psalm 143:10
10. Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gjj zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.

Lezing formulier & (her)bevestiging
ouderlingen A. van der Plas en W. van der Plas

Zingen Psalm 134:3 (staande)
Dat 's HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gebed
Schriftlezing Markus 14:32-42

Inzameling van de gaven
1. Diaconie: stichting Woord & Daad
2. Kerk
3. Restauratie Nieuwe Kerk

Zingen Psalm 88:1, 10 en 11
1. O God mijns heils, mijn toeverlaat,
Tot U hef ik mijn droeve klachten;
Ik roep, bij dagen en bij nachten,
Tot U in mijne jammerstaat;
Ik nader biddend; wil mij horen,
En neig tot mijn geschrei Uw oren.

10. 'k Ben met verschrikking aangedaan;
Mijn moed verflauwt, mijn leden beven;
Uw dierb're gunst heeft mij begeven;

De vlam Uws toorns doet mij vergaan;

'k Moet dag aan dag met duizend rampen,
Als met het woén der golven, kampen.

11. Gij hebt én metgezel én vrind,

Van mij verwijderd in mijn lijden,

Zodat mijn ziel, hoe z' ook moet strijden,
Bij niemand heul of bijstand vindt;

'k Zoek hen vergeefs, 'k moet eenzaam wenen;

Al mijn bekenden zijn verdwenen.

Verkondiging vanuit Markus 14:37a

Zingen Psalm 91:1
1. Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door de hoogste Koning
Beveiligd in de duist're nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood,
De God van mijn betrouwen.

Gebed

Zingen Psalm 103:7 en 6
7. Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

6. Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,

Van ons de schuld en zonden weggedaan.

Zegen
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(her)bevestiging ambtsdragers



