
Liturgie 22 februari 2025, 10:00 uur, Nieuwe kerk, Katwijk aan zee  
Voorganger ds. T. Jacobs 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen: (staande) Psalm 91: 8 NB 
8.Ik zal hem redden uit de nood, 
  spreekt God, en hem verhogen; 
  dat hij Mij toebehoort, zal groot 
  verschijnen voor elks ogen. 
  Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, 
  verlengen, lange jaren, 
  en 't heil dat eindeloos verheugt 
  in volheid openbaren. 
 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Gezang 362 (LB2013) 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
  
 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van 
dagen

3 Van U is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Lezing van de wet 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 10 
2. Here,maak mij uwe wegen 
   door uw Woord en Geest bekend; 
   leer mij,hoe die zijn gelegen 
   en waarheen G'uw treden wendt; 
   leid mij in uw rechte leer, 
   laat mij trouw uw wet betrachten, 
   want Gij zijt mijn heil o Heer, 
   'k blijf U al den dag verwachten. 
 

10.Mogen mij toch steeds behoeden 
   vroomheid en waarachtigheid. 
   Hoopvol is het mij te moede, 
   U verwacht ik t'allen tijd. 
   Here God van Israël, 
   red uw volk in tegenspoeden! 
   Toon uw goddelijk bestel, 
   dat uw hand ons toch behoede! 

Kindermoment 
 
Kinderlied: Gezang 539 (LB2013) 
1. Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol 
vragen, 
voerde daar een zware strijd, veertig lange dagen. 

 2. Veertig dagen zonder brood, Hij is niet bezweken, 
ook al was de honger groot, voor zijn tegenspreker.

3. Alle rijkdom, alle macht lagen in Zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht voor zijn 
tegenstander. 

 4. Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat 
geschreven: 
‘Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven’. 

 5. Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 4: 1-13 
 
1Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn 
geleid, 2waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, 

 
 



toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. 3En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, 
zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. 4Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat 
de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. 5En daarna bracht de duivel Hem 
op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6En de duivel 
zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan 
mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van 
U zijn. 8Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U 
zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. 9En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 
Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt 
U Zich dan vanhier naar beneden, 10want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven 
om U te bewaren,11en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een 
steen stoot.12Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet 
verzoeken. 13En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. 
 
Zingen: Psalm 56: 1 NB 
1.Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld 
  om, als ik machteloos lig neergeveld, over mij heen te lopen. 
  Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
  Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; de Here is mijn held! 
 
Inzameling van de gaven 
 
 Lukas 4: 3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat 
hij brood wordt. 
 
Preek: Gods Zoon 
 
Zingen: Gezang 536 (LB2013) 
Extra collecte 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen: 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

 2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen, 
O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Psalm 138 : 3 en 4 (NB) staande 
3.Dan zingen zij, in God verblijd, 
  aan Hem gewijd,/ van 's Heren wegen. 
  Groot is des Heren heerlijkheid, 
  zijn majesteit/ ten top gestegen. 
  Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
  op hem het oog/ die needrig knielen. 
  Maar ziet van ver met gramschap aan 
  de eigenwaan/ van trotse zielen. 
 

4.Als, ik omringd door tegenspoed, 
  bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
  Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
  uw rechterhand zal redding geven. 
  De Heer is zo getrouw als sterk, 
  Hij zal zijn werk  voor mij volein-den. 
  Verlaat niet wat uw hand begon, 
  o Levensbron,  wil bijstand zenden. 
 

Zegen 
 

  

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
onderhoud  Ichthuskerk


