LITURGIE 15 februari 2026, 18.00 uur, Maranatha centrum, Katwijk Ds. D. Meijvogel

Welkomstwoord
Zingen (staande) : Psalm 108 : 1 en 2

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

is tot Uw dienst en lof bereid;

'k zal zingen voor den Opperheer,

'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij , zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'".
'k Zal in den dageraad ontwaken

en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan,

Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid

Is tot de heem'len uitgebreid.

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Moment van stilte (staande)
Votum en groet (staande)

Zingen : Gezang 149:1,2en3

Grote God, wij loven U, Alles wat U prijzen kan, Heer, ontferm U over ons,

Heer, o sterkste aller sterken! U, de Eeuw'ge, Ongeziene, open uwe Vaderarmen,

Heel de wereld buigt voor U looft uw liefd' en zingt ervan! stort uw zegen over ons,

en bewondert uwe werken. Alle eng'len, die U dienen, neem ons op in uw erbarmen!
Die Gij waart ten allen tijd, roepen U nooit lovensmoe: Eeuwig blijft uw trouw bestaan...
blijft Gij ook in eeuwigheid! "Heilig, heilig, heilig" toe! laat ons niet verloren gaan!
Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 244 :3 en 4

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

't Heelal staat onder zijn gebied!

Wat zijne liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd'lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in 't Vaderland!

Gebed

Schriftlezing : 1 Korinte 2 : 1 —16.

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het
getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en
Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet
in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou
bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen,
maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij
spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen
voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers,
als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven
staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid
heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest
van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet
ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God
genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar
met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de
natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet
leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt
hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar
wij hebben de gedachten van Christus.

Inzameling van de gaven



Zingen : Psalm 139 : 1 en 14

Niets is, o Oppermajesteit,

bedekt voor Uw alwetendheid,;

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;

wat ik beraad', of wil betrachten,

Gij kent van verre mijn gedachten.

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER';
is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed

iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',

en doe mij toch met vaste schreden

den weg ter zaligheid betreden.

Tekst: Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten?

Maar wij hebben de gedachten van Christus.
Preek

Extra collecte

Zingen : Weerklank 460 : 1,2 en 3
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.

leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

We gedenken in het midden van de gemeente van Christus:

U werd een mens, U daalde neer

in onze pijn en schuld en strijd.

Door golven heen, door storm en nacht U droeg de last, verrezen Heer

die ons van elke vloek bevrijdt:

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad
gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Jentje (Jenny) van der Plas-Oudshoorn, 8 december 1934 — 9 februari 2026

Zingen: Opwekking 770

O Naam aller namen, aan U alle eer

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Dankgebed en voorbede

Zingen (staande): Gezang 280 : 1 en 2
'k Wil U, o God, mijn dank betalen,

U prijzen in mijn avondlied.

Het zonlicht moge nederdalen,

maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde bron van zegeningen;

zulk een ontfermer waart Gij mij.

Zegen

le collecte:
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Eredienst en pastoraat

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,

uw hand heeft mij gevoed, geleid;

Gij waart nabij in mijn bezwaren,

nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.




