Liturgie
voor de eredienst waarin
Maarten van Rijn
wordt bevestigd ten behoeve van het ouderenpastoraat

18 januari 2026
Oude Kerk, Katwijk aan Zee

Voorgangers:
ds. W.J. Westland (liturgie)
ds. J.B. Alblas (preek)
Organist: Johan Meijvogel



Woord van welkom

Zingen: Psalm 122: 1 (hele noten)

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt: ,,Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;

wij treden uwe poorten in;

daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wél gebouwd,

wél sadmgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor's Bouwheers kunstwerk groeten.

Stil Gebed
Votum en Groet

Zingen Psalm 116:1,4en 10

God heb ik lief, want die getrouwe Heer'

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:

gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!

Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
verheffen, U al mijn geloften brengen;

'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Lezing van de Tien Geboden

Zingen gezang174:1,2en 3
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schalw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,



niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Gebed

Schriftlezing: Hebreeén11: 1t/m3en 8t/m 10

1Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de
zaken die men niet ziet. ;Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis
gekregen. sDoor het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord
van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
sDoor het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te
gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te
weten waar hij komen zou. sDoor het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de
belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die
mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. cWant hij verwachtte de stad die
fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.

Inzameling van de gaven

1e collecte:
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Missionair werk

Zingen: Groot is Uw trouw, o Heer

Grootis Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Eris geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Grootis Uw trouw, o Heer. Groot is Uw trouw, o Heer.
ledere morgen aan mij weer betoond.

Alwat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Grootis Uw trouw, o Heer, aan mij betoond



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt.

Kracht voor vandaag blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Grootis Uw trouw, o Heer. Groot is Uw trouw, o Heer.
ledere morgen aan mij weer betoond.

Alwat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Grootis Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Verkondiging: Het getuigenis van de ouderen...

- De Godvan het VERLEDEN
- Laat hoop glorenin het HEDEN
- Hij houdt de TOEKOMST in Zijn Hand

Extra Collecte

Zingen: Lichtstad: 1 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem

in die stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Lezing van het formulier

Inleiding

Om gehoor te geven aan zijn opdracht ten behoeve van het pastorale werk heeft de
Algemene Kerkenraad van onze gemeente ondersteuning gezocht. Hij heeft die
gevonden in de kundigheid en arbeid van Maarten van Rijn en hem geroepen tot deze
dienst.



Onderwijzing

De apostel Petrus zegt: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods
veelsoortige gaven betaamt.’ (1 Pt. 4:10)

Tot deze dienst is de gehele gemeente geroepen. Om deze dienstbaarheid te bevorderen
worden telkens gemeenteleden geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
Tezamen met de predikant vormen zij de kerkenraad. Daarnaast eist deze dienst 66k de
arbeid en de kundige bijstand van mensen die daartoe zijn opgeleid en toegerust. Hun
dienst noemen wij in onze kerk een bediening. Op deze wijze wordt de gemeente van
Christus gebouwd.

De apostel Paulus schrijft: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn
verschillende dienende taken, maar er is één Heere; er zijn verschillende uitingen van
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ (1
Kor. 12:4-6)

In de dienst ten behoeve van het ouderenpastoraat gaat het er in het bijzonder om de
gemeente te ondersteunen in haar zorg en aandacht voor de ouderen van onze
gemeente en hen te dienen met raad en troost vanuit het Woord van God.

Vragen
Maarten van Rijn,
laat dan aan allen horen dat u in geloof uw dienst aanvaardt.
- Belooftuin uw dienst ten behoeve van het pastorale werk in de Hervormde
Gemeente Katwijk aan Zee te getuigen van het heil in Jezus Christus?
- Belooft u uw dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle
mensen die de Heere op uw weg brengt?
- Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?

Bevestiging door middel van de handoplegging
De Heere God, de Gever van alle goede gaven verlichte u door zijn Geest en zegene u in
uw arbeid.

Persoonlijke tekst: De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving,
zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke
morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. (Jesaja 50:4)
Amen.

Toezingen (staande): Psalm 134:3 (op hele noten)
Dat's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER'!

Toespraak door preses van de Algemene Kerkenraad,
dhr. Jaap van der Plas

Persoonlijk woord door Maarten van Rijn



Zingen: Psalm 40 : 5 (hele noten)

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid:
'k bedwing mijn tong en lippen niet.

Gij weet het, HEER', die alles ziet.

Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid.
Uw waarheid doe ik horen;

Uw heil, de mens beschoren,

vloeit daag'lijks uit mijn mond.

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord

en Godsgeheimen, hoort

Uw talrijk volk in 't rond.

Slot van het formulier

Broeder Maarten van Rijn, wees nauwgezet in wat u is toevertrouwd, namelijk de
herderlijke zorg voor de oudere gemeenteleden. Waak over de gemeente als het huis en
de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die
naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome
levenswandel in de gemeente des Heeren. Wees getrouw in uw bediening, bewaar de
verborgenheid van het geloof in een zuiver hart [1 Tim. 3:9], wees een goed voorbeeld
voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en
veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de
vreugde van uw Heere [1 Tim. 3:13].

Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze pastor als dienaar van God. Bid voor
hem, treed hem met groot respect tegemoet [1 Tim. 5:17] en aanvaard dankbaar zijn
herderlijke zorg en onderwijs. Wees Christus dankbaar, die u ook door zijn zorg Zijn
barmhartigheid bewijst.

Dankgebed en voorbede

Zingen (staande): Psalm 68: 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Zegen



