
   

 

   

 

De kunst van vrijgevigheid 
 
‘Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.’ (2 Korinthe 9:15) 
 
Geven en ontvangen 
Als je aan jubilerende echtparen vraagt hoe het mogelijk is dat een man en een vrouw het 
vijfentwintig, vijftig, zestig jaar naar tevredenheid met elkaar uithouden, dan hoor je wel eens: ‘Het is 
een kwestie van geven en nemen.’ In de praktijk bestaat een huwelijk inderdaad (net als bijna alle 
menselijke relaties) uit geven en nemen. Als het altijd maar van één kant komt, dan gaat het niet 
goed! Het geldt ook voor de relatie tussen werkgever en werknemer. Tussen docent en student. 
Tussen vrienden onderling. Het moet tussen die twee wat heen en weer gaan. Anders waait de liefde 
er tussenuit. 
 
Ontvangen en ontvangen 
Hoe is dat met de relatie tussen ons en de kerk? Tijdens mijn persoonlijke omzwervingen in kerkelijk 
Nederland in de achterliggende vijfentwintig jaar heb ik gemerkt dat hervormd geefgedrag nogal 
verschilt met het geefgedrag in afgescheiden en evangelische kerken. In het gezin waarin ik ben 
opgegroeid, was dat ook wel een beetje te merken. Mijn moeder (hervormd) dacht er écht anders 
over dan mijn vader (gereformeerd). Het verschil? In veel hervormde gemeenten wordt (veel) minder 
gegeven aan de kerk. Hoe zou dat komen? Ik denk dat het komt, doordat gereformeerde en 
evangelische kerken vaak veel minder oud zijn dan de hervormde kerk. Als je zelf wat begint, begrijp 
je dat er offers nodig zijn. Toen de gereformeerden bijvoorbeeld een eigen universiteit wilden, moest 
die uit eigen zak betaald worden. In elk gezin stond een groen busje waarin aan het einde van de 
week de laatste dubbeltjes en kwartjes werden verzameld. Het kostte wat, maar het mócht ook wat 
kosten.  
Maar ja, de hervormde kerk: die was er altijd al! Onze Oude Kerk is ooit opgemetseld door de 
grootvader van grootvader van grootvader en nóg verder terug. Eeuwenlang werden de 
traktementen van de predikanten zelfs gedeeltelijk betaald door de overheid. Er wérd voor ons 
gezorgd. De logische gedachte is dan: als de kerk er al zólang is, dan zal het ook wel tot in lengte van 
dagen zo blijven. Daar hebben ze mij niet voor nodig. En mijn geld ook niet. 
 
Geven en geven 
Toch worden we opgeroepen om te geven aan de kerk. Waarom zouden we dat doen? Die vraag is zo 
oud als de kerk zelf. Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 8 en 9. Hij probeert de Korinthiërs uit te 
leggen waarom het voor een christen heel vanzelfsprekend is om te geven. Dat heeft te maken met 
wat er zich in het hart van het christelijk geloof bevindt. We zeiden aan het begin: elke menselijke 
relatie is een zaak van geven en nemen. Maar in het hart van het geloof zit geen menselijke relatie. 
Daar zit een relatie tussen God en mensen. En die relatie is geen kwestie van geven en nemen, maar 
een kwestie van geven en geven. Van God aan de mens. ‘Want u kent de genade van onze Heere 
Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede 
rijk zou worden.’ (2 Korinthe 8:9) Uit een onbegrijpende en grenzeloze liefde heeft God Zichzelf 
gegeven om verloren mensen te redden van het grootste kwaad en om ze te brengen tot het 
grootste goed: het eeuwig zalig leven. 
 
Ontvangen en geven 
En daaruit weten we – en dat prent Paulus de Korinthiërs in – is het zaliger te geven dan te 
ontvangen. Genade maakt vrijgevig. Want juist een christen gaat steeds meer beseffen dat het waar 
is wat Paulus op een andere plaats schrijft: ‘Wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvángen?’ 
“Ieder jaar organiseren meer dan 2000 kerken een grote financiële inzamelingsactie voor hun 
plaatselijke kerk. De kerk wordt niet gefinancierd door de overheid, maar is afhankelijk van de 
jaarlijkse bijdragen van kerkleden. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en 



   

 

   

 

missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er Actie Kerkbalans. Actie 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.” Aldus de website van 
Kerkbalans. Het is maar dat u het weet. 
En als er dan een beroep op u wordt gedaan om te geven voor de kerk van morgen… Mag het wat 
kosten? 
 
dr G. van Zanden 


