Zondag 4 januari 2026
Oude kerk, aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.S. Heutink
Scopusdienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen: Weerklank 513: 1 en 2 (staande)
1. Soms groet een licht van vreugde

de christen als hij zingt:

de Heer is ‘t die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons ‘t goede doen,

Hij geeft na donk're regen

een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag. On

Stil gebed, Votum & groet en Aanvangstekst

Zingen: Psalm 118: 12 en 14

12. Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och Heer', geef thans Uw zegeningen;
Och Heer', geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Gebodslezing

Zingen: Psalm 1:1

1. Welzalig hij, die in der bozen raad,

Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,

Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

Gebed

Kindermoment en -lied Op Toonhoogte 238: 1,2 en 3
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Refrein:

3. Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Refrein:

Bijbellezing: Matthes 6: 25 t/m 34 (HSV)

6:25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven,
over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw
lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven
niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de
kleding? 6:26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet
en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse
Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 6:27
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn
lengte toevoegen? 6:28 En wat bent u bezorgd over de
kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze
werken niet en spinnen niet; 6:29 en Ik zeg u dat zelfs
Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van
deze. 6:30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is
en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij
u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 6:31 Wees daarom
niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen
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wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 6:32 Want
al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader
weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 6:33 Maar
zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en
al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 6:34 Wees
dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van
morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad.

Collecte: 1%¢ (Diaconie) en 2¢ (Kerk)

Zingen: Psalm 37: 2en 3

2. Stel op den Heer' in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen.
Verlustig u met blijdschap in den Heer",

Dan zal Hij u in liefd" en gunst aanschouwen,

U schenken, wat uw hart van Hem begeer".

3. Geenijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,

En blinken als het helder middaglicht.

Verkondiging n.a.v. Mattheus 6: 25 t/m 34
Thema “Onbezorgd leven”

Collecte: 3¢ (Jongerenpastoraat & catechese)

Zingen: Psalm 75: 1 en 4

1. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid

Van Uwe gunst en onderstand verstoken?
Hoe kan Uw toorn dus tegen ons nog roken,
Die schapen zijn, zelfs door Uw Hand geweid?

4. Uw vijand heeft ter plaatse van 't gebed,
Gelijk een leeuw gebruld bij 't zegevieren.
Zelfs, U ten schimp, heeft hij zijn krijgsbanieren
In trotsen moed, tot tekenen gezet.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Sela “Heer wijs mij Uw weg” (staande)
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel

mijn weg gelopen heeft.

Zegen

Orgelspel

Vragen

1. Waar maak jij je op dit moment zorgen over?

2. Laat je je gedachten (en gevoelens) gevangennemen door
je zorgen of kun je ze op het Koninkrijk richten?

3. Wat vind jij in het Koninkrijk om je zorgen te verminderen
of weg te nemen?

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar
nieuwjaar te wensen in het Kerkhaventje !
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