Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee = Wijkgemeente Rehoboth

Liturgie Zondag
Ichtuskerk

Aanvang: 18:00 uur
Voorganger: T. Jacobs

Voorbereiding
Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Gezang B (Lofzang van Maria):3
Hoe heilig is Zijn Naam!

Laat volk bij volk te zaam

Barmhartigheid verwachten;

Nu Hij de zaligheid,

Voor die Hem vreest, bereidt,

Door al de nageslachten.

Stil gebed

Votum en groet (daarna zitten)
Zingen: Gezang B:6

Hij heeft, na lang geduld,

Met goederen vervuld

Der hongerigen monden.

Hij zag geen rijken aan,

Maar heeft z', in hunnen waan,
Gans ledig weggezonden.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 72:7

Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit gena

Zijn hulpe ter verlossing tonen;

Hij slaat hun zielen ga.

Als hen geweld en list bestrijden,

Al gaat het nog zo hoog;

Hun bloed, hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.

Avondmaalsviering

Lezing 2e gedeelte van het Avondmaalsformulier
Gebed

Zingen toebereiding tafel

Gezang 1:1 (Hoe zal ik U ontvangen)

Hoe zal ik u ontvangen,

hoe wilt Gij zijn ontmoet,

o, 's werelds hoogst verlangen,

des sterv'lings zaligst goed?




Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,

die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

1ste uitnodiging en viering
Tekstlezing

Zingen Gezang 1:4

'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!

Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

2e uitnodiging en viering
Tekstlezing

Zingen Gezang 1:9

Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,

die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!

3e uitnodiging en viering
Tekstlezing

Zingen Gezang 1:5

Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheen,

op aard' U nederdalen?

Uw grote liefd' alleen,

uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,

dat als met reddend' armen
ons zegenend omsloot!

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 10:28 — 11:10

28 Hij komt naar Ajath, trekt Migron door, te Michmas legt hij zijn uitrusting af.

29 Dan trekken zij de bergpas door: Geba is ons nachtkwartier! Rama beeft; Gibea, de stad
van Saul, slaat op de vlucht.




30 Gil het uit, dochter van Gallim! Lais, sla er acht op! Arm Anathoth!

31 Madmena vlucht, de inwoners van Gebim brengen zich in veiligheid.

32 Vandaag nog staat hij in Nob en zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van
Sion, de heuvel van Jeruzalem.

33 Zie, de Heere, de HEERE van de legermachten, zal met geweld de takken afhouwen; de
statige woudreuzen zullen worden omgehakt, en de hoge bomen neergeworpen.

34 Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer, en de Libanon zal vallen
door de Machtige.

1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai, en een Loot uit zijn
wortels zal vrucht voortbrengen.

2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en
Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met
rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met
de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn
middel.

6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een
jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal
stro eten als het rund.

8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.

9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de
aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Want op die dag zal de Wortel van Isai er zijn, Die zal staan als banier voor de volken.
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Zingen: Psalm 130:3 en 4 (2x collecten)

Ik blijf den HEER' verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;

Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER',
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Prediking uit Jesaja 11:1; Hoop op herstel

Hoopt op den HEER', gij vromen;
Is Israel in nood,

Er zal verlossing komen;

Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israel eens vrij

Van ongerechtigheden;

Zo doe Hij ook aan mij.



Zingen: Gezang 193 Zingende Gezegend; melodie van Psalm 61 (1x collecte)
Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven

als een park, een paradijs,

als een tuin om te betreden, hof van heden -

Here God, kyrie eleis!

God, wat is er van gekomen ? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.

Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!

Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren

wat de Geest al heeft voorspeld:

komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden
niet door kracht noch door geweld.

Laat dat koninkrijk nu komen, doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind

bukkend om een slang te strelen — zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.

Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden
buigen wij de wapens om.

0, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde -
Heer, uw vrede zingt alom!

Dankgebed en voorbeden

Zingen (staande): Gezang 7

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Ik blijf op U in liefde staren,

waar om mij heen de wereld woedt.

0, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!



Zegen



