
Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee Wijkgemeente Rehoboth 
 

Liturgie Zondag   
Ichthus kerk 
Aanvang: 18:00 uur  
Voorganger: W. Wijnhorst 
 
Voorbereiding  
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied (staande): Psalm 42: 1 en 5 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Stil gebed  
Votum en groet (daarna zitten)  
Zingen: Weerklank 109: 1 en 7 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt U zijn ontmoet,  
O, 's werelds hoogst verlangen,  
U bent mijn hoogste goed?  
Wil zelf Uw fakkel dragen  
ook in mijn duisternis  
opdat wat U behage  
mij klaar en zeker is. 
 

Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van 't heelal,  
die 't hoofd van al de zijnen  
voor eeuwig kronen zal.  
Nog is die dag verborgen;  
wacht hem gelovig af,  
terwijl de grote morgen  
reeds schemert boven 't graf! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 



Zingen: Zingen: Weerklank 448 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Dienst van het Woord  
Gebed 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 50 – 54 (HSV) 
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, 
en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal 
klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen 
veranderd worden. 
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet 
zich met onsterfelijkheid bekleden. 
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit 
sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat 
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 130: 3 en 4 + (Collecten) 
Ik blijf den HEER' verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER', 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Hoopt op den HEER', gij vromen; 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 
 

Prediking     Eens als de bazuinen klinken!  
 
Zingen: Weerklank 212: 1, 4 en 6  + (Collecte) 
Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer', dan is uw pleit beslecht. 
 
Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer', laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
Komt voor eens en komt voorgoed! 
 
 
 
 
 



Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbeden  
Zingen (staande): Op Toonhoogte 401 (Versie 2025) Wanneer komt die dag? Maranatha! 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,  
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?  
Komt de tijd dat alles anders wordt,  
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon;  
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;  
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,  
met een brandend hart vervuld van hoop.  
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn.  
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Zegen  


