
Aangepaste kerkdienst, zondag 21 december 2025, Ds. J.Geene 

`Beloofd is beloofd` 

   

Het orgel speelt, we wachten tot de kerkdienst begint 

 

   We bidden zacht voor onszelf 

 

 

 De dominee groet ons namens God  

 

  Zingen: Psalm 116 vers 1 en 11 en  ` Ken je Gods gebod` 

 

  

We belijden ons geloof 

Ik geloof in God. Hij is mijn Vader. Hij heeft ook mij gemaakt. 
Ik geloof ook in de Here Jezus. Hij is de Zoon van God.  
Hij is ook voor mij gekomen.  
Hij hield zoveel van mij, dat Hij zelfs voor mij wilde sterven. 
Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft! Hij is bij God in de hemel. 
Ik geloof, dat Jezus weer terug zal komen op aarde. 
Dat zal een blijde dag zijn. 
De Heilige Geest van God is nu al bij ons. Elke dag, ik ben nooit alleen. 
Ik hoor bij al die mensen, die ook in God geloven. 
Ik hoor bij de kerk. 
Ik geloof, dat God mij wil vergeven wat ik verkeerd gedaan heb. 
God is goed.  
Ik hoef niet bang te zijn voor de dood.  
Als we sterven mogen we voor altijd bij Jezus zijn. Daar zal het goed zijn.  
Amen. 
 

 Zingen: `Ik geloof in God` en `Komt allen tezamen` 

 

   

                            We  bidden of de Heilige Geest bij ons wil zijn als we uit de Bijbel gaan lezen 

 

      Zingen: `Lees je Bijbel, bid elke dag` 

     

    

 Lezen uit de Bijbel 

    

 

      Zingen: Psalm 100 vers 1, 3, 4 



 

 

 

  Lezen uit de Bijbel 

 

 

We zingen `Er is een kindeke geboren op aard` en `In de kerstnacht boven 

Bethlehem`. Tijdens het zingen is de collecte voor diaconie een kerk.   

 

  De preek, de dominee vertelt ons een boodschap namens God 

   

 

Zingen: Psalm 134 vers 3 

 

   

We gaan bidden en zingen daarna het `Onze Vader` 

   

  Zingen: `Een rivier vol van vrede` en `Ere zij God` 

   

 

  We ontvangen de zegen van de Heere 

 

 

In de hal is er koffie, limonade en wat lekkers 


