
LITURGIE 07 december 2025, 9.30 uur, Nieuwe kerk 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande): Psalm 98: 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den HEER’ met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt. 
 
Moment van stilte (staande)  
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Gezang 1: 5 
Wat deed uit ‘s hemels zalen, o Heer der heerlijkheên, 
op aard’ U nederdalen? Uw grote liefd’ alleen, 
uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, 
dat als met reddend’ armen ons zegenend omsloot! 
 
Gebed 
 
Zingen Liedboek 133: 1,2, en 3 
Ik ben een engel van de Heer, daal uit de hemel tot je neer 
en breng een nieuw en mooi verhaal dat ik vertel in mensen taal.  
 
't Is van een moeder die vannacht een kindje kreeg en dankbaar lacht. 
‘t Is van een kindje, lief en klein, dat wil altijd je vriendje zijn. 
 
De Here Jezus is dat kind die ieder helpt die Hem bemint, 
de Heiland die je droefheid kent en alles waar je bang voor bent. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Lukas 1: 26 t/m 38 
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de 
naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, 
uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen 
was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen 
zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze 
groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden 
bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal 
groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van 
Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen 
gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over 
u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u 
geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van 
een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want 
geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
 
 
 
 
  

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Plaatselijke verlsavingszorg



Zingen: Liedboek 147: 1, 4 en 5 
Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot 
in zijn verheven troon, die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, en zendt zijn eigen Zoon.  
 
Hij ruilt met ons op vreemde wijs: Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis zijn eigen overvloed, zijn eigen overvloed. 
 
Hij wordt een knecht en ik een heer: wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij,  
als Jezus heeft voor mij. 
 
Tekstlezing: Lukas 1: 30 
En de engel zei tegen haar:  
Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 
 
Preek: Genade gevonden  
 
Zingen: Opwekking 428 
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. (2x) 
 
Lezing van het formulier 
Opdat wij nu vast zouden geloven in Zijn hartelijke liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het 
Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor Zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het 
aan Zijn discipelen en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker, zei dank en sprak: 
Drink allen daaruit, want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van zonden. 
Zo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de 
enige grond is van onze hoop. Want in Zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde 
weggedragen en heeft Hij de levendmakende Geest verworven. Door deze Geest mogen wij met Hem 
waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde Geest worden wij ook met elkaar als leden van één 
lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt: Eén brood is het, zo zijn 
wij velen één lichaam. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens 
elkaar bewijzen. 
Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit Avondmaal met groot verlangen uitzien naar de 
wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods 
Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen. 
 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 7: 1 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’gen gloed. 
Kom met Uw zachten glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Geloofsbelijdenis 
  



Zingen: Psalm 31: 17 
Geloofd zij God, Die Zijn genade  
aan mij heeft groot gemaakt, 
Die voor mijn welstand waakt!  
Zijn oog slaat mij in liefde gade, 
Hij wil mij heil bereiden,  
Mij in een vesting leiden. 
 
Zingen bij de tafels : Gezang 8 + Gezang 24 : 2, 3, 4 en 6 
Tijdens het zingen na de één na laatste tafel komen de kinderen van de kindernevendienst terug 
 
 
Gezang 8 
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken Met ongekende pracht. 
 
Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood. 
Naar ’t scheen van God verlaten, begroeten ’t morgenrood. 
 
De zonne, voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal. 
 
Gezang 24 
2. Men had Hem eeuwenlang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, 
zond Hij ons van zijn hoge troon het heil der wereld, zijne Zoon. 
 
3. U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem bij ‘t Eng’lenheir van Bethlehem. 
 
4. Geloofd die komt in ‘s Heren naam! Wij Christ’nen zeeg’nen U  
te zaam, U, Vredevorst, der vaad’ren wens, U Zaligmaker, God en mens! 
 
6. Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan eens heel de wereld denkt; 
hem viere, wat in ‘t groot heelal door Jezus is en wezen zal.  
 
Dankgebed 
 
Zingen (staande): Psalm 103: 2 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,  
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 
Zegen 
 


