
L I T U R G I E

voor de dienst
op zondag 23 november 2025 om 18:00 uur

laatste zondag van het kerkelijke jaar
Eeuwigheidszondag

in de Oude Kerk te Katwijk aan Zee

voorganger: ds J.S. Heutink



In het kerkelijke jaar 2024/’25 zijn gemeenteleden overleden.

Op deze laatste zondag van dat jaar horen wij hun namen en gedenken hen in liefde en met
respect.

Van ons zijn heengegaan…

14 november  Willem van der Zwart Tijmstraat 40 53 jaar
14 december  Cornelia Paap-Guijt Parklaan 55 86 jaar
6 januari Arend Cornelis van den Oever Tadamastraat 13 30 jaar
7 januari Cornelis Zuijderduijn Boulevard 173 79 jaar
25 januari  Annetje Haasnoot-Boesaard Nachtegaallaan 5 95 jaar
31 januari  Arie van Veen Parklaan 97 86 jaar
20 februari  Jan Bos Sterduinstraat 73 (Almere) 67 jaar
24 februari Hendrika Verweij Zeehosplein 13A 70 jaar
2 maart Leo Pluimgraaff Oudevlietweg 50 (Rijnsburg) 80 jaar
21 maart Maria Hendrika van Duijn-Ravensbergen  Secr. Varkevisserstraat 47 74 jaar
23 maart Ermina Klazina van der Marel-van der Plas Willy Sluiterstraat 75 95 jaar
25 maart Geesje Theodora van Starkenburg Duinreepstraat 119 71 jaar
7 april Leendert van Duijn Schuitegatstraat 32 78 jaar
7 april Arendje van der Zwart-Ouwehand Parklaan 111 88 jaar
17 april Gerrit de Wit Wilde Veenen1 (Moerkapelle) 88 jaar
3 mei Leendert de Best Ligusterstraat 2 80 jaar
7 mei Jacobus de Jong Laan van Nieuw-Zuid 18 72 jaar
18 juni Carel Labrujère Overrijn 7 77 jaar
24 juni Willem Jonker Louwestraat 16A 70 jaar
18 juli Cornelis Johannes Verdoes Kamperfoelieplein 5 66 jaar
31 juli Jacob van der Ster Nachtegaallaan 5 81 jaar
6 augustus  Johanna Cornelia Heethuis-van Duijn Asterstraat 224 76 jaar
13 augustus Christa Schaap-Fischer Duinstraat 62 74 jaar
30 augustus Cornelia van den Oever-van der Bent Nolensstraat 2 95 jaar
2 september Dirk van Belen Overrijn 7 93 jaar
27 oktober  Leuntje van der Bent-van der Plas Nolensstraat 2 94 jaar



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Gezang 165 (bundel NHK’38) (staande)
1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!

En Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Broeder, Gods Zoon,

eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus den doodslaap ontrezen.

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.

‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Aanvangstekst Psalm 68 (Herziene Statenvertaling)

20 Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela 21
Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten

tegen de dood.

Zingen Psalm 68 (berijming 1773)

10 Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Apostolische Geloofsbelijdenis



Zingen Weerklank lied 362

1 Ik weet waar mijn geloven
onwrikbaar vast in staat,
als alles wordt verstoven,
tot zand en stof vergaat,
ik weet wat nooit zal falen,
wat blijft in eeuwigheid,
wanneer de wijzen dwalen
door eigen waan misleid.

2 Ik weet wat eeuwig duren
en staan zal in zijn stand,
want God heeft Sions muren
gebouwd met eigen hand.
En in het hart der zijnen
legt Hij de zekerheid
dat zij voor Hem verschijnen
in eeuwige zaligheid.

4 Ik weet waar mijn geloven
onwrikbaar vast in staat,
als alles wordt verstoven.
Ik weet wat niet vergaat.

Wat stand houdt als tot scherven
de wereld zal vergaan

wat glans houdt in het sterven
en eeuwig zal bestaan.

Gebed

Lezing uit de Bijbel Daniël 12 (Herziene Statenvertaling)
1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal
een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En
velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig
leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3 De verstandigen zullen blinken als de
glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en
altijd. 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het
einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Het einde van de dingen
5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier,
en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in
linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er
een einde komt aan deze wonderlijke dingen? 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen,
Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand
op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde
tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het
heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. 8 Ik echter, ik hoorde
het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9
Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd
van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De
goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het
begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11 Van de tijd af dat het steeds
terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn,
zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en



duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult
rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Dienst van het offer
Zingen Psalm 17 (berijming 1773)

4 Maak Uwe weldaân wonderbaar, 8 Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, U in gerechtigheid aanschouwen,
en hen beschermt in 't grootst gevaar. verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
bewaar m' als d' appel van het oog;
wil mij met Uwe vleuglen dekken.

Verkondiging n.a.v. Daniël 12:13 – thema: Eindbestemming

Dienst van het offer
Zingen Psalm 73 (berijming 1773)

12 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 13 Wie heb ik nevens U omhoog?
in al mijn noden, angst en pijn; Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
U al mijn liefde waardig schatten, op aarde nevens U toch lusten?
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  Niets is er, waar ik in kan rusten.
Gij zult mij leiden door Uw raad, Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
o God, mijn heil, mijn toeverlaat; of bange nood, mijn vlees en hart,
en mij, hiertoe door U bereid, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
opnemen in Uw heerlijkheid. mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Moment van gedenken ( staande)

Zingen Weerklank lied 443 (staande)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig,  U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Weerklank lied 178 (staande)

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is u schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,-
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft Zijn geloften trouw, -
dit is al waar ik op bouw.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, -
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven.
Als ik stil Hem toevertrouw:
'U bent al waar ik op bouw!'

Zegen (staande)

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of fris.


