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LITURGIE 16 november 2025, 18.00 uur, Maranathacentrum Katwijk aan Zee –  
 
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande) : Psalm 121 : 1 en 2 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 

Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt;  
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 
de HEER' zal u bewaken. 

Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande)  
 
Zingen : Gezang 178 : 7 en 8 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 

Maar wat lot,'t zij dood of leven, 
smaad of eerbetoon, mij wacht, 
Jezus zal mij nooit begeven: 
ben ik zwak, bij Hem is kracht. 
Gunst van mensen, raad van vrinden,  
bitt're haat van kwaadgezinden, 
hoogte, diepte, vreugd of rouw, 
niets ontrooft mij aan Gods trouw. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 282 : 1, 4 en 5 
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 
De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt, 
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, 
tranen en leed zijn zonder bitterheid. 
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? 
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer. 

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog, 
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

 
Gebed 
Schriftlezing : 2 Korinthe 1 : 1 t/m 11 
Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan de gemeente van 
God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaje zijn: Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de 
Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat 
wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God 
getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook 
onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot 
stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het 
is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u 
deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet 
hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben 
gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen 
besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de 
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doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij 
de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, 
opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is 
gekomen. 
 
Inzameling van de gaven 

 
 
Zingen : Psalm 42 : 3 en 5 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

Tekstlezing : 2 Korinthe 1 : 9 
Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden 
vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. 
 
Preek 
 
Extra collecte 
Zingen : Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen
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We gedenken in het midden van de gemeente van Christus 
- Dirk Arie Hoek 

3 juni 1945 – 8 november 2025 
- Elisabeth Petronella Maartje Kalshoven – Jonker 

17 maart 1936 – 10 november 2025 
 
Zingen: Lichtstad: 4 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 68 : 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
  
 
 
 
 


