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Welkomstwoord 
 
Zingen (staande): Psalm 100  
Juich aarde, juich alom den HEER, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lof gedicht. 
 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt en geenszins wij,  
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
tot in het laatste nageslacht. 
 
Moment van stilte (staande) 
 
Votum en groet (staande) 
 
Aanvangstekst  
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is Gods reddende kracht voor allen  
die geloven. (Romeinen 1:16) 
 
Zingen: Weerklank 284 : 1 en 3 
Here Jezus, om uw Woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
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Geloofsbelijdenis: zondag 1 
 
Wat is uw enige troost in leven en sterven? 
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, niet meer voor mijzelf leef, maar het eigendom van Jezus 
Christus ben. Hij is mijn trouwe Zaligmaker en heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig 
betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.  
Hij zorgt zo goed voor mij f dat er geen haar van mijn hoofd zal vallen als mijn hemelse Vader dat niet wil. 
Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan mijn zaligheid.  
Door Zijn Heilige Geest verzekert Hij mij ervan dat ik eeuwig bij Hem zal leven, en Hij zorgt ervoor dat ik 
voortaan graag voor Hem wil leven. 
 
Zingen: Weerklank 41: 1 en 3 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Weerklank 242: 1  
Samen in de naam van Jezus 
heZen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 6: 66 t/m 69 
Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Jezus dan zei 
tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij 
heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, 
de Zoon van de levende God. 
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Inzameling van de gaven 
 

 
Zingen: Weerklank 432 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein:  
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 
 
Preek: Ik ben fan van Jezus 
 
Extra collecte 
 
Zingen: Weerklank 443  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.                                
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
  

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Duurzaamheid en onderhoud gebouwen
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:          
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Toespraak 
 
Zingen:Morgenzang vers 3, aangepast 
 
Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, 
Getrouw verrichte tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst zijn werk bekroon’, 
Uw Geest hem leid’ en in hem woon’. 
  
We gedenken in het midden van de gemeente van Christus: 
Jacob Pieter Koopman, 11 april 19 46 – 3 november 2025 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen (staande): Psalm 68: 10  
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
 
Na de dienst is er in Het Anker gelegenheid om onze predikant en zijn vrouw te feliciteren. 
Daar wordt ook iets te drinken aangeboden. 
Iedereen is van harte welkom!  
 

 


