
 

‘WIE STINKT HIER  

UIT Z’N MOND?’ 
 

over het negende gebod 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen Psalm 51:5 en 9 

5. Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 

En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 

Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vaste geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 
 

9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, 
Door schuldbesef getroffen en verslagen; 
Dit offer kan Uw heilig oog behagen; 
't Is nooit, o God, van U veracht geweest. 

Doe Sion wel, laat om mijn zware val 
Uw goedheid niet van zijne burg'ren wijken; 
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 

Door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen Psalm 141:2 en 3 
2. Mijn beê, met opgeheven handen, 

Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 

3. Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 

Opdat ik mij, tot gene stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

 

Gebed 
 

Schriftlezing Efeze 4:17-32 
 

Heidelbergse Catechismus Zondag 43 
 

Inzameling van de gaven 
1. Diaconie 

2. Kerk 
3. Ouderenpastoraat 

 

Zingen Psalm 109:1 en 2 
1. O God, zo waardig mijn gezangen, 
Zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen; 
De boze, die bedrog durft plegen, 

Staat, wars van deugd, mij bitter tegen; 

Hij heeft zijn mond wijd opgedaan, 
Mij met een valse tong verraân. 
 

2. Z' omringden mij met boze woorden, 

Die mij, als priemen, 't hart doorboorden; 
Ik werd op 't allerfelst bestreden; 
Verdrukt, mishandeld tegen reden; 

'k Heb voor mijn liefde haat behaald; 
Ik bad, maar 'k werd met vloek betaald. 

 

Verkondiging vanuit Efeze 4:29 

 

Zingen Psalm 19:5 en 7 

5. Des HEEREN vrees is rein; 
Zij opent een fontein 
Van heil, dat nooit vergaat. 
Zijn dierb're leer verspreidt 
Een straal van billijkheid, 
Daar z' all' onwaarheid haat. 
Z' is 't mensdom meerder waard, 
Dan 't fijnste goud op aard'; 
Niets kan haar glans verdoven; 

Zij streeft in heilzaam zoet, 
Tot streling van 't gemoed, 

De honig ver te boven. 
 

7. Weerhoud, o HEER, Uw knecht, 
Dat hij zijn hart niet hecht, 

Aan dwaze hovaardij. 
Heerst die in mij niet meer, 
Dan leef ik tot Uw eer, 
Van grote zonden vrij. 
Laat U mijn tong en mond, 

En 's harten diepste grond, 
Toch welbehaaglijk wezen. 
O HEER, die mij verblijdt, 
Mijn rots en losser zijt, 

Dan heb ik niets te vrezen. 
 

Gebed 
 

Zingen Psalm 119:80 en 86 
80. Ai, zie, o HEER, dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 

Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijde zin; 

Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten. 
 

86. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 

Zegen 
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