Zondag 15 juni 2025
Ichthuskerk, aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds F.J. van Harten

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 93: 1 en 4

1. Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja

de Drie-een'ge in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer!

Persoonlijk stil gebed
Votum & groet en Aanvangstekst

Zingen: Psalm 145:2en 3

2. lk zal, O Heer', dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daan

Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.

Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen.

Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,

En overal Uw grootheid openbaren.

3. Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,
Gedachtig aan den milden overvloed

Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,

En juichen van al Uw gerechtigheen.

De Heer' is goed en vriendlijk en weldadig,
Barmbhartig, mild, lankmoedig en genadig;
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken;
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

Lezing van de Wet des Heeren

Zingen: Psalm 51: 6 en 7

6. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet.

Ai, laat van mij Uw Heilgen Geest niet scheiden!
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden.
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet;
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen.
Laat mij, gesterkt door enen eedlen geest,
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen.

7. Dan zal ik elk, die 't heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;

De zondaar zal zich dan tot U bekeren,

En scheppen moed uit mijn behoudenis.

O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen.
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen..

Gebed om schuldvergeving en verlichting door de Heilige
Geest

Schriftlezing 1: Joél 2: 28 -32 (HSV)

2:28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw
jongemannen zullen visioenen zien. 2:29 Ja, zelfs op de
dienaren en op de dienaressen zal |k in die dagen Mijn
Geest uitstorten. 2:30 |k zal wondertekenen geven aan de
hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 2:31 De
zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in
bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en
ontzagwekkende. 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de
Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen
zijn, die de HEERE roepen zal.

Schriftlezing 2: | Korinthe 12: 1 - 11 (HSV)

12:1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik
niet dat u onwetend bent. 12:2 U weet dat u heidenen was,
weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich
meevoeren. 12:3 Daarom maak ik u bekend dat niemand
die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een
vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan
door de Heilige Geest. 12:4 Er is verscheidenheid van
genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 12:5 Er is
verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.

Pagina 1 van 2



12:6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is
dezelfde God, Die alles in allen werkt. 12:7 Aan ieder echter
wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is
voor de ander. 12:8 Want aan de één wordt door de Geest
een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een
woord van kennis, door dezelfde Geest; 12:9 en aan een
ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander
genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 12:10
en aan een ander werkingen van krachten, en aan een
ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van
geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander
uitleg van talen. 12:11 Al deze dingen echter werkt één en
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij
wil.

Collecte: 1°*¢ (Diaconie) en 2° (Kerk)

Zingen: Psalm 65: 7 en 9

7. De Godsrivier doet G' overvloeien,
En op 't bereide land,

Het nuttig koren welig groeien;

Uw Goddelijke hand,

Maakt d' opgeploegde voren dronken,
Tot uit de weke kluit,

Waar 't dropplend nat is ingezonken,
Gezegend voedsel spruit.

9. De velden zijn bedekt met kudden;
De dalen zijn bekleed,

Met halmen, die van zwaarte schudden,
En lonen 's landmans zweet.

Zij juichen, elk op zijne wijze;

Uw eer klimt uit het stof;

Zij zingen, Uwen Naam ten prijze,

Uw goedheid en Uw lof.

Verkondiging
Thema: “Als een waterval, de Geest in veelvoud”

Collecte: 3¢ (Medische zending)

Zingen: Weerklank 441

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 87:1,2en 3

1. Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!

Laat in U gezond zich baden,

wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;

en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

2. Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!

Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.

Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.

3. Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!

Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.

Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Zegen

Orgelspel
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