Liturgie zondag 20 juli 2025
10.00 uur, Nieuwe Kerk

Bevestiging ambtsdragers




Welkomstwoord

Zingen (staande): Psalm 118 : 10

Dit is, dit is de poort des HEEREN:
Daar zal 't rechtvaardig volk door treén,
om hunnen God ootmoedig t' eren,
voor 't smaken Zijner zaligheén.

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest,
door Uw ontelb're gunstbewijzen,

tot hulp en heil en vreugd geweest.

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)

Kinderlied : Weerklank 605 : 1, 2 en 3
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein
Kindermoment

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst

Zingen: Weerklank 439 : 1 en 4

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,

de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Gebed

Vader van het leven,

ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser,

wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;

en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.



Schriftlezing uit Efeze 4

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen
bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot ¢én hoop van uw roeping, ¢én Heere,
¢én geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen
is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. En Hij
heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en
nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid
van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, en dat wij, door ons in liefde aan de
waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die
ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het
lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Diaconie
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Zingen : Psalm 133

Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,

als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt;

Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
en op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en 't leven tot in eeuwigheid.

Tekstlezing: Efeze 4 : 12
Hij heeft gegeven.... om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw
van het lichaam van Christus

Preek: Een geschenk uit de hemel

Extra collecte

Zingen : Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop
ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet




Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd
niemand anders U alleen, leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht
mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. refrein

U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen, op het einde van de nacht. Refrein

Lezing van het formulier voor de bevestiging van ouderlingen

Gemeente van Christus; alle leden van de gemeente hebben tot het werk in de wijngaard van de
Here een bevel ontvangen, met name tot het belijden van zijn Naam en tot het dienen van elkaar.
Toch worden sommigen, in onderscheiding van anderen, van Godswege geroepen tot het
vervullen van ambten of bedieningen. Onze kerk onderhoudt de ambten van dienaar van het
Woord, van ouderling en van diaken. In deze drie samen wordt het ene ambt van Christus aan
de gemeente bediend en in de wereld gesteld. Christus is het, die zijn Kerk het leven geeft door
het offer van zijn bloed en haar vergadert, regeert en beschermt door zijn Geest en Woord.
Daarom sta ook nimmer het ene ambt los van het andere. De ouderling arbeidde niet zonder de
dienaar van het Woord, zij beiden niet zonder de diaken.

Nu in deze dienst enkele broeders bevestigd worden tot ouderling, leren we uit de Schrift, dat
zij met de herders en leraars aan de gemeente als opzieners gegeven zijn, opdat mede door hun
dienst de gemeente bij de volheid van Christus blijven, en uit Zijn volheid ontvangen genade
op genade. Sprekend tot de ouderlingen van Efeze zegt Paulus: Ziet toe op uzelf en op de gehele
kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te
weiden, die Hij zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Zo is in onze kerk aan de ouderlingen toevertrouwd:

- het vergaderen van de gemeente,

- de zorg, dat alles in de gemeente met orde geschiedt,

- het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het
rechte gebruik van de sacramenten,

- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten,

- de leiding van de meerdere vergaderingen, zo zij daartoe geroepen worden,

- de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente, voor zover niet van
diaconale aard, door daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen, die als zodanig
de naam kerkrentmeester dragen,

en verder met de herders en leraars samen,

- het opzicht over de gemeente

- de herderlijke zorg,

- de arbeid onder hen die van het evangelie zijn vervreemd,
- de catechese,

- en de geestelijke vorming van de jeugd.

Zingen : Psalm 134 : 1 en 2
Looft, looft nu aller heren Heer', gij zijne knechten, geeft Hem eer,
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, en voor Zijn dienst in ijver blaakt!

Heft uwe handen naar omhoog, slaat naar het Heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer: looft, looft nu aller heren Heer'!

Vragen voor hen die voor het eerst worden bevestigd:
- Pieter Geert Marinus van Rhee
- Jacob Varkevisser



Opdat dan, geliefde broeders, de gemeente mag horen dat u bereid bent en het voornemen
hebt deze diensten in de Naam des Heren te verrichten, zo zult u nu antwoorden op de
volgende vragen:

Ten eerste: Gelooft u, dat u in uw wettige verkiezing door deze gemeente door God Zelf tot
uw heilige dienst geroepen bent?

Ten tweede: Erkent u de heilige Schrift als de bron der prediking en als enige regel van het
geloof en verwerpt u elke leer, die daartegen strijdt?

Ten derde: Belooft u uw ambt trouw te zullen bedienen, u te gedragen waardig der roeping,
waarmede u geroepen bent, geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt
vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen en u te onderwerpen aan het opzicht en de tucht der
kerk?

Na het jawoord volgt de bevestiging d.m.v. de handoplegging.

Vraag voor hen voor wie deze bevestiging betekent dat zij hun ambtswerk mogen voortzetten:
- Willem Gerardus Ouwehand

- Jacobus Cornelis Johannes Molenaar

- Arie Anne Ouwehand.

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken bevestigd. Daarbij hebt u uw ja-woord

uitgesproken op de vragen zoals ze ook zojuist geklonken hebben.

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten, vraag ik u opnieuw:

- Gelooft u dat u - in uw verkiezing voor een nieuwe periode door deze gemeente - door
God zelf tot deze dienst bent geroepen?

- Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle
mensen die de Here op uw weg brengt?

Zegenwoord

Zingen (staande) : Psalm 134 : 3

Dat 's Heeren zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

De kerkenraad zingt: Psalm 108 : 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid;

'k zal zingen voor den Opperheer, 'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij , zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken.

Zingen: Psalm 108 : 2

Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan, Uw roem den volken doen verstaan;
want Uwe goedertierenheid, is tot de heem'len uitgebreid.

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,

maar streeft tot aan het hoogste zwerk.

Verhef U boven 's hemels kringen,

en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Afscheid
C. Kraijenoord, D.J van Rijn, L.K. van Rijn en M.A.T. Vooijs,

Zingen : Weerklank 432

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.




Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein

We gedenken in het midden van de gemeente van Christus.
Teunis van Iterson
17 augustus 1949 — 12 juli 2025

Zingen: Gezang 174 : 1

Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schatw,
waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

Dankgebed en voorbede

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zingen (staande) : Weerklank 356 : 1, 2 en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Na afloop is er gelegenheid om zowel de broeders die afscheid nemen als de bevestigde
ambtsdragers (en hun echtgenotes) de hand te geven. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.



