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 Welkomstwoord 
  

Zingen (staande) : Psalm 100 : 2 en 4  
De HEER' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt - en geenszins wij  
tot schapen, die Hij voedt en weidt, 
een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 
Want goedertieren is de HEER', 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer, 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 

  Moment van stilte (staande) 
 

 Votum en groet (staande)  
 
 

Zingen : Psalm 103 : 1 en 7 
Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle 
krachten, 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' 
achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der 
gebeden; 
Vergeet nooit één van zijn 
weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
Geen vader sloeg met groter 
mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' 
ogen,dan Isrels HEER' op ieder, die 
Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te 
wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn 
van krachten,  
en dat wij stof, van jongs af, zijn 
geweest. 
 

 

Lezing van de wet 
 

Zingen : Opwekking 136 : 1 en 2 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slecht van U alleen. 
 

Gebed  
 
 
 

Schriftlezing :Romeinen 8 : 11 t/m. 19 (HSV) 
11En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die 
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door 
Zijn Geest, Die in u woont. 
12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 
13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van 
het lichaam doodt, zult u leven. 
14Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 
15Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u 
hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, 
Vader! 
16De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 
17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook 
met Hem verheerlijkt worden.                            
De eerstelingen van de Geest 
18Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 
19Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de 
kinderen van God. 
geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, 
die heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Kindermoment 
 
Inzameling van de gaven             
1e: Diaconie 
2e: Kerk 
3e:Medische Zending 
 
Zingen : Weerklank 507 
1.Kom maar, mijn kind, hier mag je 
schuilen 
en zeggen al wat je bezeert. 
Bij Mij is plaats om uit te huilen, 
Ik droog straks al je tranen weer. 

 

2.Kom maar, mijn kind, hier is mijn 
liefde. 
Al doet het leven telkens pijn, 
vergeef, vergeet maar wat je griefde, 
mijn zachte troost zal bij je zijn. 
 

 

3.Kom aan mijn hart, Ik zal verwarmen 
wat in jouw dagen is verkild. 
Vlucht, bang en moe, maar in mijn 
armen, 
Ik ben het, die jouw onrust stilt. 

 

4.Hier zijn mijn handen, kind, zij vouwen 
zich om jouw beide handen heen. 
Bid maar om moed en om vertrouwen 
en weet: Ik laat jou nooit alleen. 
 

5.Kom ook, wanneer je niets kunt vragen, 
voor elke verdere stap te moe. 
Ik zal je door het donker dragen. 
Kom maar, mijn kind, kom naar Mij toe 

1e collecte: 
Diaconie

2e collecte:
Kerk

3e collecte:
Medische Zending



 

Preek – n.a.v. Romeinen 8 vers  6  
...’De Heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we 
Gods kinderen zijn’... 
( BGT)  
 

Zingen : ‘Een toekomst vol van hoop’ 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 

  

Refrein : U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
Refrein : 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
Refrein :  
 

 
Dankgebed en voorbede 
 

 
Extra collecte  
 

 
 
 
 
 

Zingen (staande: Psalm 68 : 10  
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
 
Zegen 
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