
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie 
bij de intrededienst van ds. W.J. Westland  

als predikant van de wijkgemeente Morgenster  

van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee 

 

op zondag 2 oktober 2022 om 15.30 uur 

in de Oude Kerk te Katwijk aan Zee 

 
 

Thema: Het Woord gaat vóór! 

 
 
  

 Voorganger 

 Ds. W.J. Westland 
 

Ouderling van dienst 

Br. D. van den Oever 
 

Organist 

Dhr. A. Sip 
  

Koster 

Dhr. D. Messemaker 



Inleidend orgelspel 
 
Welkomstwoord door W.S. de Best, preses kerkenraad  
 
Toespraken 
 Burgemeester C.L. Visser, namens de burgerlijke gemeente Katwijk 
 Preses J. van der Plas, namens de Algemene Kerkenraad, het ministerie van 

predikanten en de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 
 Scriba A.P. Perdok, namens de kerkenraad en wijkgemeente Morgenster 
 
Toezingen Psalm 121: 3 en 4   
Zijn wacht, waarop men hopen mag,  
zal, daar zij u bedekt, 
en u ter schaduw strekt,  
de maan bij nacht, de zon bij dag  
in koud' en gloed vermind'ren,  
opdat zij u niet hind'ren. 

De HEER zal u steeds gadeslaan,  
opdat Hij in gevaar  
uw ziel voor ramp bewaar'.  
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,  
en waar g' u heen moogt spoeden,  
zal eeuwig u behoeden. 

 
Persoonlijk woord van ds. W.J. Westland 
 
Zingen Psalm 121: 1 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
vanwaar ik dag en nacht  
des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER alleen,  
Die hemel, zee en aarde 
eerst schiep en sinds bewaarde. 

 

 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 89: 7 en 8  
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,  
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort,  
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!  
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden,  
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.  
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!  
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen  
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.  



Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven  
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 32: 6  
Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,  
verheugd in God, naar waarde nooit te danken! 
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,  
gij, die oprecht van hart en wandel zijt! 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 2 Timotheüs 4: 1-8 
1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en 
doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. 
Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle 
geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen 
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars 
zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.  
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.  
5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. 
Vervul uw dienstwerk ten volle. 6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten 
en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. 
Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. 8 Verder is voor 
mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige 
Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 
verschijning hebben liefgehad. 
 
Zingen Psalm 25: 4 en 6  
's HEEREN goedheid kent geen palen.  
God is recht, dus zal Hij door  
onderwijzing hen, die dwalen,  
brengen in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
in het effen recht des HEEREN:  
wie Hem need'rig valt te voet,  
zal van Hem zijn wegen leren. 

Wie heeft lust den HEER te vrezen,  
't allerhoogst en eeuwig goed?  
God zal Zelf zijn Leidsman wezen,  
leren, hoe hij wand'len moet.  
't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
zal hij ongestoord verwerven,  
en zijn Godgeheiligd zaad  
zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 
Prediking vanuit 2 Timotheüs 4: 2 
“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, 
en dat met alle geduld en onderricht.” 
 
Thema: “Het Woord gaat vóór!” 



Zingen Psalm 119: 7 en 65  
'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond  
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen.  
Uit al den schat van 't grote wereldrond  
is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen,  
die 'k steeds in Uw getuigenissen vond,  
door mij betracht en and'ren aangeprezen. 
 
Hoe wonderbaar is Uw getuigenis.  
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;  
want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis  
gelijk een licht het donker op doen klaren.  
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis  
van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen Psalm 145: 2  
Ik zal, o HEER’, dien ik mijn Koning noem,  
de luister van Uw majesteit en roem  
verbreiden, en Uw wonderlijke daân  
met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,  
de grote kracht van Uwen arm verhogen.  
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren  
en overal Uw grootheid openbaren. 
 
Zegenbede 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecten (bij de uitgang) 
1 Diaconie - 2 Kerk - 3 Israëlcollecte 
 
Na de dienst heeft u de gelegenheid om de familie Westland te groeten en Gods Zegen 
toe te wensen in Het Anker, Voorstraat 74. 
 
 


