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’t Was op een zondagochtend. Tijdens een kerkdienst. 
In de Nieuwe Kerk. Een klein meisje glipte zachtjes uit 
de bank. Onbekommerd en onbevangen liep ze in het 
middenpad rond. In haar mooie jurk en strik in het haar. 
’t Was een prachtig gezicht. Met grote ogen keek ze rond. 
Hoog boven haar dat grote orgel. Links en rechts al die 
grote mensen in de hoge banken. Haar moeder zag het 
met milde glimlach aan. Vurig wenste ze dat haar kleine 
bij het groter worden in de kerk haar eigen plekje zou 
vinden. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

Elke zondag is het feest voor hem. Rustdag! Naar de 
kerk! Meestal in het Maranathacentrum. Even boven 
het alledaagse uitstijgen! Gods Woord te mogen horen! 
Waardoor je God en jezelf leert kennen. Soms wel pittig. 
En ook wel confronterend. Maar ook zo bemoedigend. 
Want dat heerlijke goede nieuws van Jezus Christus! 
Doopdiensten vervullen hem altijd met vreugde. 
Avondmaalszondagen hebben een gouden randje voor 
hem. En alleen al dat samenkomen als gemeente. En dat 
samen zingen. Zo heerlijk! Met elkaar God eren en loven! 
Hij zou het allemaal voor geen goud willen missen. 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

uit Psalm 100

Er stond een bed in de kamer. En daar lag ze. Doodziek. 
Ze voelde de dood dichterbij komen. Haar verleden 
speelde op. Ze had zoveel kapot gemaakt. Ze had er nooit 
over willen praten. Maar nu... Ze was bang om God te 
ontmoeten. Zou ze er misschien met een dominee over 
kunnen praten? Maar kon dat wel? Sinds het sterven van 
haar moeder had ze de kerk links laten liggen. En wat 
zouden de mensen wel niet zeggen? Maar haar dochter 

aarzelde niet en belde meteen de wijkpredikant. Hij 
kwam. Verschillende keren zelfs. Kwetsbare en kostbare 
gesprekken voerden ze. Hij las met haar uit de Bijbel. En 
bad voor haar. Het deed haar goed. Ondanks alles durfde 
ze zich toch aan God toe te vertrouwen. Haar kinderen 
bedankten later de predikant. ‘Wat waardevol dat jullie er 
zijn,’ zeiden ze.  ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

“Want de HEERE 
is goed, Zijn 
goedertierenheid 
is voor eeuwig, Zijn 
trouw van generatie 
op generatie”



Wilt u meer informatie over de diaconie, stuur 
dan een bericht naar het Kerkelijk Bureau onder 
vermelding van ’diaconie’.

U kunt ook contact opnemen via: 
secretaris.diaconie@hervormdkatwijk.nl
of 0647046734

Nu de inflatie tot recordhoogte stijgt, zijn er steeds meer 
mensen die het financieel erg moeilijk hebben. Dit 
geldt ook in Katwijk. Het is te begrijpen dat de drempel 
erg hoog is om (financiële) hulp te vragen. Binnen de 
diaconie van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee is 
er een commissie voor interne steunaanvragen. 

Door middel van een diaconaal huisbezoek wordt 
geprobeerd de aard en de omvang van de nood te 
achterhalen. De behandeling hiervan vindt onder strikte 
geheimhouding plaats door slechts enkele diakenen. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden 
en niet leden van onze gemeente. U kunt contact 
opnemen met de secretaris van de diaconie. De diaconie 
is er juist voor om mensen in financiële nood te helpen. 
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“Want goedertieren is  
de HEER;

Zijn goedheid eindigt  
nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid  
houdt haar kracht

Tot in het laatste nageslacht.”

 ‘Waar gaan we zondag naar toe?’ appen ze elkaar. Ze zijn een 
jaar of zestien, zeventien. De toekomst van de kerk. Elke week 
spreken ze als vriendengroep af waar ze zondagavond naar de 
kerk gaan. Zo gezellig met elkaar. ’t Is waar, ze zijn niet altijd 
even betrokken op de dienst. Al luisteren ze soms geboeid. En 
zingen ze soms naar hartenlust mee. Ze hebben commentaar 
genoeg, maar ze vinden het toch fijn om bij zo’n gemeente te 
mogen horen. Ze voelen zich er thuis. ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen!’

Hij vindt de kerk maar een ouderwets gebeuren. Op 
kerkmensen heeft hij het niet. En met predikanten en 
ouderlingen heeft hij slechte ervaringen. Ze hoeven bij hem 
niet op bezoek te komen. Maar toch… Als hij op de Boulevard 
loopt en de Oude Kerk ziet… Kom d’r niet aan! De kerk hoort 
bij Katwijk. En dat moet zo blijven ook. Wel mooi trouwens, dat 
de diakenen van de kerk betrokken zijn bij de bestrijding van 
stille armoede en dat de kerk de Voedselbank steunt. En dat 
ze in de kerk naar mensen omzien. En dat er zoveel clubs en 
verenigingen zijn. En zoveel doordeweekse activiteiten. Voor 
alle leeftijden. Dat is toch wel wat waard, vindt hij.  
En wie weet… ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’
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