Liturgie 24 mei 2020 n.m. Nieuwe Kerk
Voorganger : ds. G. Lugthart, Maranathawijk

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 65 :1en 2

1. De lofzang klimt uit Sions zalen

Tot U met stil ontzag;

Daar zal men U, o God, betalen
Geloften, dag bij dag.

Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeén,

Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treén.

2. Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;

Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.

Welzalig, dien Gij hebt verkoren,

Dien G' uit al 't aards gedruis

Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 123 :1

1. Ik hef tot U, die in den hemel zit,

Mijn ogen op, en bid;

Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,

En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;

Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij

Ook ons genadig zij.

Gebed

Schriftlezingen: Exodus 30 : 1 — 10 en Openbaring7:9-8:6

Exodus30:1-10

1. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het
maken;




2. zijn lengte moet een el zijn en zijn breedte een el — vierkant moet het zijn — en zijn hoogte
twee el. De bijbehorende hoorns moeten er één geheel mee vormen.

3. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom,
en zijn hoorns. Ook moet u er een gouden rand omheen maken.

4. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken, onder de rand ervan; aan zijn beide
kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de
draagbomen om het altaar daarmee te dragen.

5. Verder moet u de draagbhomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken.

6. U moet het vervolgens vdér het voorhangsel, dat voor de ark van de getuigenis hangt,
plaatsen, véoér het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar |k u zal ontmoeten.

7. En Adron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de
lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan.

8. Ook als Adron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in
rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de
HEERE, al uw generaties door.

9. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer.
En u mag daarop geen plengoffer uitgieten.

10. Adron moet dan eenmaal per jaar aan de hoorns van het altaar verzoening doen met een
deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de
hoorns verzoening doen, al uw generaties door; het is allerheiligst voor de HEERE.

Openbaring7:9-8:6

9. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen,
volken en talen, stond védér de troon en véér het Lam, bekleed met witte gewaden en
palmtakken in hun hand.

10. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van
het Lam!

11. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen
zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

12. en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de
kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.

13. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met
witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?

14. En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de
grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden
wit gemaakt in het bloed van het Lam.

15. Daarom zijn zij véér de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij
Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

16. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen
treffen.

17. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

8, 1. En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van
ongeveer een half uur.

2. En ik zag de zeven engelen die voér God stonden en aan hen werden zeven bazuinen
gegeven.




3. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan.
Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen
op het gouden altaar véoér de troon zou leggen.

4. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de
engel op tot véér God.

5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op
de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

6. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de
bazuin te blazen.

Zingen: Psalm141:1en2

1. 'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;

Hoor naar de stem van mijn gebed,

Daar ik U aanroep in mijn noden.

2. Mijn beé, met opgeheven handen,
Klimm' voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht,

Als offers, die des avonds branden.

Tekstlezing: En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand
van de engel op tot voor God. (Openbaring 8 : 4)

Catechismuslezing: zondag 45

Vraag 116; Waarom hebben christenen het gebed nodig ?

Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is, die God van ons
eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met
een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Vraag 117: Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?
Antwoord: Ten eerste, dat wij alleen de enige, ware God, die Zich in Zijn Woord aan ons
geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft om te vragen.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het
aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben,
dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker
wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen Hem in het gebed te vragen?
Antwoord: Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft
samengevat in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft.

Verkondiging met als thema: ‘Reukwerk voor Gods aangezicht’

Zingen: Psalm99:1,2en 8



1. God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,

Die bij Israél

Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

2. God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;

Aller volken macht

Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,

En verheft met lof

't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

8. Geeft dan eeuwig' eer
Onzen God en HEER;
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt:
Heilig toch en t' eren

Is de HEER der heren.

Dankgebed en voorbeden

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Ouderenpastoraat. U kunt overmaken of digitaal geven via
Givt, zie: www.hervormdkatwijk.nl/givt

Zingen: Gezang E:9en 10

9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.

U, die ons helpen wilt en kunt,

Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,

Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

10. Ja, Amen, trouwe Vader, ja;

Wij maken staat op Uw gena.

Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.

Zegen


http://www.hervormdkatwijk.nl/givt

Verwerkingsblad bij de dienst van
zondagavond 24 mei in de Nieuwe Kerk

Thema: Reukwerk voor Gods aangezicht

Beste jongens en meisjes, jongeren en ouders,

Fijn dat jullie vanavond de dienst via Internet meekijken en/of meebeluisteren. Het gaat in
deze leerdienst over het gebed. We mogen tot God bidden, maar heeft dat wel zin? En waar
bidden we dan om? Hierbij een paar verwerkingen, die je misschien kunnen helpen bij volgen
van de dienst en het begrijpen van de preek. Ik wens jullie thuis een gezegende dienst toe.

Hartelijke groet,

Ds. Lugthart

Zondag 45 — Heidelbergse Catechismus
Vraag 116: Waarom hebben christen het gebed nodig?

Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is, die God van ons
eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met een
innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Vraag 117: Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?

Antwoord: Ten eerste, dat wij alleen de enige, ware God, die Zich in Zijn Woord aan ons
geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft om te vragen.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het
aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben,
dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker
wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen Hem in het gebed te vragen?

Antwoord: Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft
samengevat in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft.




Welke vragen heb jij bij het onderwerp ‘bidden’?

Waarom moesten de priesters in het Oude Testament een reukoffer brengen als het volk
aan het bidden was?

Ik hoop dat je in de preek een antwoord hebt gekregen op de vragen die je hebt
opgeschreven bij de eerste vraag. Praat er nog eens met je ouders over door vanavond!






