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Welkom 

We zingen: Psalm 43:1 en 5 

1 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij' 

En U geheiligd zij. 

5 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's Heeren welbehagen, 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn Redder is mijn God.

Stil gebed 

Bemoediging en christelijke groet 

Lied: Psalm 25:6 en 7 

6 
Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
als het hoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Hij mag uit des HEREN hand 
voorspoed op zijn weg verwachten. 
Het door God beloofde land 
erven ook zijn nageslachten. 
 

7 
Gods vertrouwlijk’ omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont, 
daar de HEER aan zijn beminden 
zijn verbondsgeheimen toont. 
Ik houd, ook in tegenspoed, 
steeds het oog op God geslagen, 
want ik weet dat Hij mijn voet 
redt uit alle hinderlagen. 

Belijdenis van het geloof 

Lied: OTH 195:1 en 2 

1 
Ik ben slechts één houvast in leven en in dood: 
Mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot, 
Heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden; 
Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren, 
Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren 
 
2 
Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard: 
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard 
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede. 
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden 
en Hij getuig in mij, is mij tot pand gegeven: 
Hij geef mij heden reeds het eeuwig, zalig leven. 



 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

Schriftlezing: Lukas 22.24-34 

Lied: psalm 141:1 en 2 

1 

'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 

Ai, haast U tot mijn hulp en red; 

Hoor naar de stem van mijn gebed, 

Daar ik U aanroep in mijn noden. 

2 

Mijn bee, met opgeheven handen, 

Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 

Als reukwerk, voor U toegericht, 

Als offers, die des avonds branden. 

 

Verkondiging 

Lied: Weerklank 151:1 en 3 

1 
Kom, knielen wij voor Jezus samen 
met dank en blijdschap om ons lot. 
Het is volbracht, volbracht, ja amen, 
het is voor ons volbracht bij God. 
Het grote werk dat Hij aanvaardde, 
al d’ eeuwen door met smart verwacht, 
is nu volbracht. Juich, hemel, aarde, 
verlosten juich, het is volbracht! 

3 
Wij willen need’rig voor God leven, 
U volgen, waar U ons heen leidt; 
met heel ons hart in uw dienst leven 
met nooit volbrachte dankbaarheid. 
O trouwe Leidsman, sla ons gade; 
Voleinder, laat toch door Uw kracht 
het heerlijk werk van Gods genade 
in ons ook eenmaal zijn volbracht. 

 

Dankgebed en voorbede 

Inzameling van de gaven voor diaconie, kerk en onderhoud gebouwen 

Lied: Gebed des Heren:1, 3 en 10 

1 

O allerhoogste Majesteit, 

Die in het rijk der heerlijkheid 

De heem'len hebt tot Uwen troon, 

Wij roepen U, in Uwen Zoon, 

Die voor ons heeft genoeg gedaan, 

Als onzen Vader need'rig aan. 

3 

Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'! 

Ai, werp den troon des satans neer! 

Regeer ons door Uw Geest en Woord; 

Uw lof word' eens alom gehoord, 

En d' aarde met Uw vrees vervuld, 

Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

10 

Ja, Amen, trouwe Vader, ja; wij maken staat op Uw gena! 

Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 

Het zegt, daar G' op ons bidden let, gelovig "Amen" op 't gebed. 

Heenzending en zegen 


