
Orde van dienst in de Pniëlkerk,  29 maart 10.00 uur. 

 

Zingen: Gezang 34: 1 en 6 

 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar wou lijden! 

 

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven, 

hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 

Zou 'k U, o Heer, die voor mijn schuld wou lijden, 

mijn hart niet wijden? 

 

Verwelkoming en mededelingen 
 

Stil gebed, Bemoediging en Groet 
 

Zingen: Psalm 138: 1 en 4 

 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

Vermelden, Heer', 

U dank bewijzen. 

'k Zal U in 't midden van de goon, 

Op hogen toon, 

Met psalmen prijzen; 

Ik zal mij buigen, op Uw eis, 

Naar Uw paleis, 

Het hof der hoven, 

En, om Uw gunst en waarheid saam, 

Uw groten Naam 

Eerbiedig loven. 

 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven. 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand 

Zal redding geven. 

De Heer' is zo getrouw als sterk, 

Hij zal Zijn werk 

Voor mij volenden, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 

wil bijstand zenden 

 

Geloofsbelijdenis: zondag 1 
 

Zingen: Psalm 84: 6 

 

Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild. 



Hij zal genade en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, Heer', die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Gebed 
 

Schriftlezing: Jesaja 63: 7 -10a en 16b – 19 

 

7 Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de HEERE,     

   naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van Israël, die Hij  

   hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheid en naar de veelheid van Zijn goedertierenheid. 

8 Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen die niet zullen liegen! Zo werd Hij hun tot een  

    Heiland. 

9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn 

liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer 

10 Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. 

 

16b U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. 

17 HEERE, waarom doet U ons afdwalen van Uw wegen? Waarom verhardt U ons hart, zodat wij U  

    niet vrezen? Keer terug omwille van Uw dienaren, de stammen van Uw eigendom. 

18 Slechts korte tijd heeft Uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben Uw  

      heiligdom vertrapt.  

19Wij zijn geworden als mensen over wie U van oude tijden af niet hebt geheerst, die niet naar Uw  

     Naam zijn genoemd. 

 

 

Inzameling der liefdegaven ( u kunt via Givt of bank overmaken) 

 

Zingen : Gezang 153: 1, 3 en 4 

 

God enkel licht, 

voor wiens gezicht 

niets zuiver wordt bevonden, 

ziet ons bevlekt, 

met schuld bedekt, 

misvormd door duizend zonden. 

 

Heer, waar dan heen? 

Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 

Ja, amen, ja, 

op Golgotha 

stierf Hij voor onze zonden, 

en door zijn bloed 



wordt ons gemoed 

gereinigd van de zonden. 

 

Preek 

 

Zingen: Psalm 118: 3 en Psalm 66: 6 

 

Ik werd benauwd van alle zijden, 

En riep den Heer' ootmoedig aan. 

De Heer' verhoorde mij in 't lijden, 

En deed mij in de ruimte gaan. 

De Heer' is bij mij; 'k zal niet vrezen; 

De Heer' zal mij getrouw behoen. 

Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 

Wat zal een nietig mens mij doen? 

 

Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 

Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 

Verschijnen voor Zijn heilig' ogen 

Met offers, aan Hem toegezeid. 

Ik zal, nu ik mag ademhalen, 

Na zoveel bangen tegenspoed, 

Al mijn geloften U betalen, 

U, Die in nood mij hebt behoed. 

 

Dankgebed en Voorbede 

 

Zingen: Gezang 174: 1 en 4 

 

Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed door u gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d' aardse woon 

opklimt tot des rechters troon,- 

Rots der eeuwen, in uw schoot 

berg mijn ziele voor de dood. 

 

Zegen 

 

 


