
Liturgie 28 april 2024, 10:00 uur, Maranathacentrum, Katwijk aan zee  
Voorganger ds. T. Jacobs 
  
Welkomstwoord 
 
Zingen (staande): Psalm 19:3  
God heeft voor 't grote licht,  
de zon, een tent gesticht,  
van waar z' in 't blinkend kleed, 
en met een blij gelaat,  
gelijk een bruigom gaat,  
die uit zijn slaapzaal treedt.  
Z' is vrolijk, als een held,  
die in 't bestemde veld  
zijn vuur en vaart doet blijken;  
Zij heeft haar zwaai en spoor  
den gansen hemel door;  
niets kan haar gloed ontwijken. 
 
Moment van stilte (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Gezang 128:1, 2 en 3  
1.   Morgenglans der eeuwigheid, 
     licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
     stel ons deze ochtendtijd 
     uwe heerlijkheid voor ogen, 
     en verdrijf door uwe macht 
     onze nacht! 
 

2.   Laat uw milde morgendauw 
     als genade tot ons komen 
     en de dorstige landouw 
     van ons leven overstromen, 
     ja, verkwik ons door uw troost 
     onverpoosd. 

 
3.   Laat uw heil'ge liefdegloed 
     onze koude werken doden 
     en versterk in ons de moed 
     om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
     voordat wij tenondergaan, 
     op te staan. 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 50:11 [NB] 
Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid 
aan Mij het offer van zijn leven wijdt, 
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. 
Hij baant de weg,waarlangs mijn heil kan gaan. 
Hij zal het zien,hij zal het zelf ervaren; 
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Opwekking voor kinderen 40 
1. Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
  

2. Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

  
 



3. Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Thess. 5:1-11 
Oproep tot waakzaamheid 
Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de 
duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 
Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, 
en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet. 
 
Kerntekst: 1 Thess. 5:5 
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag.  
Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 
 
Inzameling gaven: 1ste diaconie 2de kerk 
 
Zingen: Psalm 43:3 en 4 
Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door dien glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder  
dan klimt mijn bange ziel gereder  
ten berge van Uw heiligheid,  
daar mij Uw gunst verbeidt.  
 

Dan ga ik op tot Gods altaren,    
tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
dan zal ik, juichend, stem en snaren  
ten roem van Zijne goedheid paren, 
die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt.  

Preek 
Thema: kinderen van het licht 
 
Zingen: Gezang 230 
Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht, 
 leid Gij mij voort! 
 'k Ben ver van huis en donker is de nacht, 
 leid Gij mij voort! 
 Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, 
 licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 
 

Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
 "Leid Gij mij voort!" 
 Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: 
 leid Gij mij voort! 
 Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 
 mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet. 

 
Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht, 
 en leid mij voort 
 langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht 
 de morgen gloort. 
 Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht, 
 die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht. 
 
 



Dankgebed en voorbede 
 
Slotlied: Gezang 92:1, 3 en 5  
De dag die straks komt, is de dag van de Heer, 
het licht dat de nacht zal verdrijven. 
De duisternis wijkt en de Heiland komt weer 
zoals de apostelen schrijven. 
Die dag komt als niemand de morgen verwacht, 
de dag van de Heer, als een dief in de nacht. 
  
Maar wij dwalen niet in die dreigende nacht, 
het duister zal ons niet omvangen; 
wij gaan in het licht dat de Heer heeft gebracht, 
verwachtend zijn dag met verlangen. 
Als kinderen gaan wij met lampen en licht, 
het oog op die komende morgen gericht. 
  
Wij zijn niet bestemd tot het oordeel van God, 
Hij wil dat wij zaligheid vinden 
door Christus, gekruisigd, bespuwd en bespot, 
voor u en voor mij, zijn beminden. 
Wij waken of slapen om na het gericht 
te leven met Hem in het eeuwige licht. 
 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 301:1 en 6 
Wilhelmus van Nassauen 
ben ik van duitsen bloed, 
het vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
 
 
 
De 3de collecte bij de uitgang is bestemd voor 
duurzaamheid/onderhoud gebouwen. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t' aller stond: 
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
  


