
Zondag 28-04-2024 Liturgie 
Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee  Wijkgemeente Rehoboth 

Nieuwe kerk, aanvang 10.00 uur Voorganger: ds.  N. W. van Houten 
 

 
Voorbereiding  
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied (staande): Psalm 121:1,4 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Stil gebed  

Votum en groet (daarna zitten)  
Zingen: Psalm 25:2 en 3  
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
Lezing van de Wet 

 
 

 



Zingen: Gezang 153a God enkel licht 
God enkel licht, 

voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
 
Der sterren pracht 
is bij Hem nacht, 
hoe hel zij schitt'ren mogen, 
en wij, belaan 
met euveldaan, 
wat zijn wij in zijn ogen? 
 
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Ja, amen, ja, 

op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonden, 
en door zijn bloed 
wordt ons gemoed 
gereinigd van de zonden. 
 
Wil, U ter eer, 
steeds meer en meer 
't geloof in ons versterken, 
dan zullen wij, 
gereed en blij, 

uit liefde 't goede werken. 
 

Dienst van het Woord  
Gebed 

Schriftlezing: Jacobus 1: 13-18 

13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan 

niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en 

verlokt. 
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde 

volgroeid is, baart ze de dood. 
16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 



17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader de  
lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 

18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat 
wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. 

 
Zingen: Psalm 139:14 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER'; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 

Den weg ter zaligheid betreden. 
 

 
Prediking  Jakobus 1:14:  

Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 
 

Zingen: Gezang 171:1 en 3  
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust 

van die U kennen, neem het lied, 

dat U in 't stof een sterv'ling biedt, 
een zondaar, die uw voeten kust. 

Een zondaar, een verlost', o Heer, 
en nu geen zondaar meer. 

O, neem het aan! 
Gij laat geen smeek'ling staan, 

Gij hoort in hemellingen 
verloste zondaars zingen: 

o, neem het aan! 
 

Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem: 

hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van d' aard, Hij kent mijn hart. 

Gods Zoon vergeet de zijnen niet, 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop, 
Hij wies mij door zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker: 
Hij is mijn hoop! 

  
 

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbeden  

Aankondiging collecten 
 



Zingen (staande): Gezang 174: 1, 2, 4 
Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des rechters troon,- 

Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
Zegen   

 
 
Wilhelmus: 1 en 6 
Wilhelmus van Nassauen 
Ben ik van duitsen bloed,  
het vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 
Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t' aller stond: 
de tirannie verdrijven, 

die mij mijn hart doorwondt. 


