
 

KONINGSDAG 

IN KATWIJK 
 

 

Inleidend orgelspel 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen Psalm 45:1 en 2 

1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 

Zal 't schoonste lied van ene Koning zingen; 

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; 

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 

Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 

Genâ is op uw lippen uitgestort, 

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

 

2. Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde, 

Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde; 

Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit; 

Rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid 

Op 't zuiv're woord der waarheid; rijd voorspoedig, 

En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig; 

Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên, 

En in de krijg geduchte daden doen. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Psalm 72:1 

1. Geef, HEER, de Koning Uwe rechten, 

En Uw gerechtigheid 

Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 

Te richten met beleid. 

Dan zal Hij al Uw volk beheren, 

Rechtvaardig, wijs en zacht; 

En Uw ellendigen regeren; 

Hun recht doen op hun klacht. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Mattheüs 21:1-17 

 

Zingen Psalm 24:4 en 5 (collecten) 

4. Verhoogt, o poorten, nu den boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat de Koning in moog' rijden. 

Wie is die Vorst, zo groot in eer? 

't Is God, d' almachtig' Opperheer; 

't Is God, geweldig in het strijden. 

 

5. Verhoogt, o poorten, nu de boog; 

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 

Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 

't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 

Hem eren wij met lofgezangen. 

 

Verkondiging vanuit Mattheüs 21:5b 

 

Zingen Psalm 72:6 

6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

Gebed 

 

Zingen Psalm 118:12 en 13 

12. Dit is de dag, de roem der dagen, 

Die Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op deze dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijke oogst van voorspoed zag. 

 

13. Gezegend zij de grote Koning, 

Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 

Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 

Wij zegenen u al te zaâm. 

De HEER is God, door Wie w' aanschouwen 

Het vrolijk licht, na bang gevaar; 

Bindt d' offerdieren dan met touwen 

Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 
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