
 

TEKEN VAN GOD 
preek voor eerste zondag van advent  

 

 

Inleidend orgelspel 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen Psalm 89:1 en 3 

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

Zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken, 

Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 

3. De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 

En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 

Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

 

Lezing Heilige Wet 

 

Zingen Psalm 32:5 

5. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 

Of als een muil, door domheid voortgedreven; 

Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 

Beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 

Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 

Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 

Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Jesaja 7:1-17 

 

Zingen Psalm 89:9 en 15 (aankondiging collecten) 

9. "Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt 

Met Mijne gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt; 

Ik heb aan Mijne knecht, aan Mijne uitverkoren', 

Aan David, in Mijn gunst, met ene eed gezworen: 

Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, 

Uw zaad bevestigen, en uwe rijkstroon schragen." 

 

15. "'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 

Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 

Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 

Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 

Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 

Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 

 

Verkondiging vanuit Jesaja 7:14 

 

Zingen Psalm 46:1 en 6  

1. God is een toevlucht voor de Zijnen, 

Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 

In zielsbenauwdheid, in gevaar; 

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 

Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 

Verzet wierd in het hart der zee. 

 

6. De HEER, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

De HEER, de God van Jacobs zaad, 

Is ons een burcht, een toeverlaat. 

 

Gebed 

 

Zingen Psalm 132:7 en 12 

7. Tot staving van de waarheid, deed 

De HEER, die van geen wank'len weet, 

Aan David ene dure eed: 

"Ik zal", dus sprak Hij, "uwe Zoon 

Eens zetten op uw glorietroon." 

 

12. "Wat vijand tegen hem zich kant', 

Mijn hand, Mijn onweerstaanb're hand, 

Zal hem bekleên met schaamt' en schand'; 

Maar eeuwig bloeit de gloriekroon 

Op 't hoofd van Davids grote Zoon." 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 
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