
  

Liturgie voor de kerk-, school en gezinsdienst   
Zondag 11 juni 2023 om 10.00 uur in de Pniëlkerk te Katwijk aan Zee  

  

  

  

Thema:  

‘Gaan voor Go(u)d!’  

  

  

  
Voorganger: Ds. D.M. Heikoop  
Organist: dhr. Henk Perdok 

Koster: dhr. Pieter Jonker 

  
  

M.m.v. leerlingen en personeel van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool  
 
 



Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
  
We zingen samen Opwekking 42: ‘’k Stel mijn vertrouwen’  
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.  
‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.  
  
Stil gebed  
  
Onze hulp en christelijke groet  
  
We zingen samen Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(allen) 
1. Looft de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet. 
Want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
(vrouwen) 
2. Geeft de God der Goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
(mannen) 
3. Looft Hem die de hemel schiep, 
Zijn verstand is grond’loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt Zijn liefde stand. 
 
(vrouwen) 
4. Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
Zijn genade blijft van kracht. 
 
(mannen) 
5. Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël Zijn trouw. 



Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt Zijn liefde stand. 
 
(allen) 
6. Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Looft de Heer, Hij gaat ons voor.  
Hij is trouw de eeuwen door. 
 
We zingen samen het Lied van de 10 woorden  
(op de melodie van ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’) 

Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
  
Eén, dat is de Heer; niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
  
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag; dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 
  
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen: dat helpt je niet. 
  
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
  
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
Zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 



Gebed 
 
Bijbellezing uit Hebreeën 12: 1 – 13 (NBV) 
 
‘De wedstrijd lopen’ 
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last 
van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en 
vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik 
gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend 
aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken 
door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de 
rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield 
toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest 
en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het 
spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen 
wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde 
schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt, want de 
Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt.’ Houd vol, het 
betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als Zijn kinderen. Welk 
kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet 
doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. 
Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden 
opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet 
onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze 
aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, 
maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in Zijn 
heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, 
slechts verdriet, maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten 
van: een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, 
strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd 
is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.  
 
Het kinderkoor uit de groepen 1 t/m 3 zingt: ‘Mijn God is zo groot, zo sterk en 
zo machtig’ 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)  
De bergen schiep Hij, rivieren erbij. 
De sterren maakte Hij ook. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)  
 

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)  
 

Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet.  
Hij legt zijn handen op jou.  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.  
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 

Verbeelding van het bijbelverhaal over de wedloop 
 
Prediking met als thema ‘Gaan voor Go(u)d!’ 
 
We zingen samen ‘Ik zal de wedloop blijven lopen’ (Elly en Rikkert) 
Refrein:  
Ik zal de wedloop blijven lopen.  
Mijn ogen op het doel gericht. 
En ik zal altijd blijven hopen  
dat er een prijs, dat er een krans, dat er een kroon voor me ligt. 
  

Het leven is niet altijd simpel, 
het kan soms net een wedstrijd zijn. 
Maar ik kom met vlag en wimpel  
aan de finishlijn.  
Zonder vlek en zonder rimpel  
zal ik uiteindelijk, zal ik uiteindelijk zijn.  
  
Refrein 

  
Al loop ik lang niet altijd vooraan, 
ik span me elke keer weer in.  
En maar stevig blijven doorgaan,  
zorgen dat ik win. 
Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat; 
Hij is het einde, Hij is het eind en ’t begin. 



  
Refrein 3x 
 

Het kinderkoor uit de groepen 4 t/m 8 zingt ‘Mijn God is zo g-o-e-d’ 
Mijn God is zo g-o-e-d. 
Hij wijst mij de juiste w-e-g.  
Ik geef Hem mijn hele h-a-r-t.  
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e.  
  

Refrein: 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s.  
Als Hij mij vraagt: “Hou jij van Mij?”  
zeg ik: “Y-e-s!” Yes!  
En als ik deze woorden spel, vergeet ik nooit meer: 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer!  
  

Ik lees in Zijn w-o-o-r-d.  
Ik praat met Hem elke d-a-g. 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t, 
want je bent mijn lieve k-i-n-d.  
  

Refrein  
   
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader  
  
Collecte   
  
We zingen (staande) Opwekking 213: ‘U zij de glorie’ 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer weer. 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af. 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Zie hem verschijnen: Jezus, onze Heer. 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind. 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft. 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn godd’lijk wezen, is Zijn glorie groot. 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Zegen  
  

  

  
  

  

Fijn dat u en jullie er allemaal waren!  
  

Bij de uitgang delen de ouders van de gebedsgroep aan alle kinderen een 
aardigheidje uit!  

  
Willen jullie de liturgieblaadjes mee naar huis nemen?  

  

 


