Orde van de eredienst
Zondag 27 november 2022
Oude Kerk te Katwijk aan Zee
Aanvang 10.00 uur

In deze eredienst zullen de namen worden
genoemd van de gemeenteleden die ons zijn
voorgegaan.




Intochtslied: Gezang 7 "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

0 Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Ik blijf op U in liefde staren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 139: 9 "Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt”
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,

Mijn ongevormden klomp beschouwd;

Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,

Hadt mijn geboortestond bepaald;

Eer iets van mij begon te leven,

Was alles in Uw boek geschreven.

Lezing van de Wet!



Zingen: Psalm 119: 58 "Gij bozen, wijkt, opdat ik steeds 't gebod”
Gij bozen, wijkt, opdat ik steeds 't gebod

Van mijnen HEER' nauwkeurig moog' bewaren.

Schraag mij naar Uw beloften, o mijn God,

Opdat ik leev', U lovend, op mijn snaren;

Dat hiemand mijn verwachting ooit bespott';

Ai, laat die mij toch nooit beschaamdheid baren.

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1:5-25
5. In de dagen Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de
afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde
tot de dochters van Adron en haar naam was Elizabet. 6. Zij waren beiden
rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en
verordeningen van de Heere. 7. En zij hadden geen kind, omdat Elizabet
onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. 8. Terwijl
hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn
afdeling was, gebeurde het 9. dat hij, volgens de gewoonte van de
priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere
binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 10. En heel de menigte van
het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. 11. En er
verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van
het reukofferaltaar stond. 12. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in
verwarring en vrees overviel hem. 13. Maar de engel zei tegen hem: Wees
niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet
zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. 14. En er zal
blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte
verblijden. 15. want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen
sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschot af met de
Heilige Geest vervuld worden, 16. en hij zal velen van de Israélieten
bekeren tot de Heere, hun God. 17. En hij zal voor Hem uit gaan in de
geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de
kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheden van de
rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. 18.
En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en
3.



mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. 19. En de engel antwoordde en zei
tegen hem: Tk ben Gabriél, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot
u de spreken en u deze dingen fe verkondigen. 20. En zie, u zult zwijgen en
niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u
mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. 21.
En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat
hij zo lang in de tempel bleef. 22. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet
tot hen spreken, zijn begrepen dat hij een verschijning in de tempel
gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. 23. En het gebeurde, toen
de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging; 24.
en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf
maanden en zei: 25. Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin
Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te
nemen.

Zingen: Psalm 77:5 en 7 "Zou de Heer' Zijn gunstgenoten”
"Zou de HEER' Zijn gunstgenoten,”

Dacht ik, "dan altoos verstoten?

Niet goedgunstig zijn voortaan?

Nimmer ons meer gadeslaan?

Zouden Zijn beloftenissen

Verder haar vervulling missen,

Vruchtloos worden afgewacht

Van geslachte tot geslacht?"

'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER' heeft gunst bewezen;
'k Zal de wondren gadeslaan,

Die Gij hebt van ouds gedaan.

'k Zal nauwkeurig op Uw werken

En derzelver uitkomst merken,

En, in plaats van bittre klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.

Preek n.a.v.: Lukas 1:14-17
Thema: "Johannes' geboortekaartje”
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I. Het tijdstip
IT. Het gewicht
ITT. De Bijbeltekst
Zingen: Psalm 121: 4 "De Heer' zal u steeds gadeslaan”
De HEER' zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar"'.
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

We staan stil bij de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen.

Wij verzoeken u voor zover dit mogelijk is, op te staan van uw
zitplaatsen.

We noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn.
Na het opnoemen van de namen zullen we een moment van stilte
aanhouden.

1. 27-11-2021 - Mevrouw Elisabeth Dijkstra - de Mooij
(87 jaar).
Woonzorgcentrum Duinrand

2. 02-01-2022 - Mevrouw Grietje van Rijn - Star
(100 jaar)
Woonzorgcentrum Salem

3. 30-01-2022 - Mevrouw Arendje Kraaijenoord - van Schie
(81 jaar)
Tramstraat 135, 2225 CH Katwijk

4. 16-02-2022 - De heer Pieter Kralt
(88 jaar)
Gasthuishof 50, 2225 GP Katwijk



10.

11,

12.

13.

07-03-2022 -

30-03-2022

31-03-2022

02-04-2022

04-04-2022

19-04-2022

24-05-2022

09-06-2022

08-09-2022

Mevrouw Teuna Schonenberg - Ouwehand
(82 jaar)
Woonzorgcentrum Salem

De heer Johan Klinkenberg
(65 jaar)
Noordeinde 48, 2225 CS Katwijk.

Mevrouw Janna Klinkenberg-Haasnoot
(72 jaar).
Noordeinde 48, 2225 CS Katwijk

Mw. Immetje Nijgh- van Duijvenvoorde
(89 jaar)
Verpleeghuis De Wilbert Katwijk.

De heer Jan Ouwehand
(85 jaar)
Verpleeghuis Overduin Katwijk

De heer Jacob Hendrikus Meijvogel
(76 jaar)
Tramstraat 216, 2225 NL Katwijk

Mevrouw Adriana Verloop-Zuijderduijn
(83 jaar)
Emmaplein 11, 2225 BK Katwijk

Mevrouw Leunt je van Duijn - Hoek
(91 jaar)
Zorgcentrum Vlietstede Rijnsburg

De heer Dirk van Duijn
(82 jaar)
Baljuwstraat 20, 2225 66 Katwijk



14.

15.

16.

17.

18.

19.

17-10-2022

18-10-2022

01-11-2022

04-11-2022

07-11-2022

08-11-2022

Mevrouw Dirkje Varkevisser - van Duijn
(96 jaar)
Boslaan 231, 2224 HE Katwijk

Mevrouw Marja van Beelen - Barnhoorn
(62 jaar)
E.A. Borgerstraat 47c, 2225 AP Katwijk

Mevrouw Betsy Andrea Buurman - Kieft
(75 jaar)
Tramstraat 326, 2225 PT Katwijk

Mevrouw Jaant je Verdoes - Plug
(88 jaar)
Verpleeghuis De Wilbert

Mevrouw Trijntje van Beelen
(94 jaar)
Woonzorgcentrum Salem

De heer Hendrik Korving

(79 jaar)
Verpleeghuis Overduin

(Deze regel staat voor een geliefde/geliefden die u mist en die u op
dit moment wilt gedenken)

Zingen: Psalm 103:8 en 9 “Gelijk het gras is ons kortstondig leven”
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;

Wanneer de wind zich over 't land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.



7.

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen:

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

Maar die naar eis van Gods verbond betrachft.

Dankgebed en voorbede

Slotlied: "Lichtstad met uw paar‘len poorten”
Lichtstad met uw paarlen poorten

wond're stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez' aarde,

ooit Uw heerlijkheid aanschouwd

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist'ren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

En de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit
Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, etc.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend fe zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten,

in het nieuw Jeruzalem

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, etc.

Zegen






