
 

 

Nieuwe kerk 18 :00        Zondag: 09-10-2022 

Ds. W.J. Westland        Wijk: Morgenster 

        

Orgelspel  

Votum en groet 

Psalm 36 : 3 

Bij U, HEER, is de levensbron; 

Uw licht doet, klaarder dan de zon, 

Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 

Wees, die U kennen, mild en goed, 

En toon d' oprechten van gemoed 

Uw recht, waar z' op vertrouwen. 

Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 

Noch boze hand in ballingschap 

Ellendig om doe zwerven. 

Daar zijn de werkers van het kwaad 

Gevallen in een jammerstaat, 

Waarin zij hulp'loos sterven. 

Geloofsbelijdenis  

Tien geboden : 2 & 7 

"Ik ben de HEER, uw God en Koning, 

Die van Egypte u bevrij', 

U leidend' uit uw slaafse woning; 

Dient dan geen goden nevens Mij.'' 

Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. 

Breekt nooit den echt; steelt niemands goed. 

Gij zult geen vals getuig'nis spreken, 

Bemint elk met een vroom gemoed.'' 

Gebed om de opening van het woord 

Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16  

1.En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb 
een man van de HEERE gekregen! 2.En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van 
kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. 3. En het gebeurde na verloop van dagen dat 
Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. 4. Ook Abel bracht een 
offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op 
zijn offer, 5. maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en 
liet hij zijn hoofd zakken. 6. En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en 
waarom heeft u uw hoofd laten zakken? 7. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt 
opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, 
maar ú moet over hem heersen. 8. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op 



het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. 9. En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar 
is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? 10. En Hij zei: Wat 
hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. 11. 
Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van 
uw broer uit uw hand op te nemen. 12. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst 
niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan. 13. En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn 
misdaad is te groot om vergeven te worden. 14. Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de 
aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; 
en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. 15. Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom 
zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat 
niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. 16. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van 
de HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. 
 
Galaten 5 : 13 – 26 
 
13.Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan 
het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14. Want de hele wet wordt in één woord 
vervuld, namelijk hierin: zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15. Maar als u elkaar bijt en verslindt, 
pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. 16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult 
zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17.Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de 
Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18. Als u 
echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19. Het is bekend wat de werken van 
het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20. afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21. 
jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;  waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al 
eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 22. De 
vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  23. Daartegen richt de wet zich niet. 24. wie van Christus zijn, 
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25. Als wij door de Geest leven, 
laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, 
elkaar niet uitdagen en benijden 
 
Psalm 37 : 3 & 4  

Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 
 
Zwijg Gode, wacht op 't eind van 's HEEREN wegen, 
Wanneer gij hier der snoden voorspoed ziet; 
En, hebben zij door list hun wens verkregen, 
't Ontsteek' uw drift, noch baar' u zielsverdriet; 
Misgun hun dan geen ingebeelden zegen, 
Laat af van toorn, en zoek de wrake niet. 

Verkondiging uit: Heidelbergse Catechismus zondag 40  -> Zie handout aan eind van liturgie 

Thema: De diepte van het zesde gebod.  



Psalm 133: 2 & 3 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

Psalm 119 : 83  

Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, 
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind; 
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.  

Zegenbede 

Uitleidend Orgelspel 

 

Hand-out bij de preek over Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus  

Zondag 9 oktober 2022, Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee  

Schriftlezingen: Genesis 4:1-16 en Galaten 5:14-26  

 

Zesde gebod  

U zult niet doden 

 

Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod?  

Antwoord: Dat ik mijn naaste noch in gedachten, noch met woorden of enig gebaar, en nog veel 

minder door daden, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van anderen in zijn eer aantast, haat, kwets, 

of dood; maar dat ik alle wraakzucht laat varen; ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in 

gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen.  

 



Vraag 106: Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan? Antwoord: Door de doodslag 

te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en 

wraakzucht, verafschuwt en dit alles voor doodslag houdt.  

 

Vraag 107: Maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?  

Antwoord: Nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te 

hebben als onszelf en hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid 

te bejegenen, wat hem schaden kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te 

doen. 

 

Voor de dienst – om erin te komen  

 

• Waar denkt u aan als u het zesde gebod hoort?  

• Welke Bijbelse geschiedenissen zijn verbonden met dit gebod? 

In de dienst – om er bij te blijven 

 

Voor de kinderen 

1. Noem eens twee personen uit het Oude Testament die gedood werden. 
2. Waar kon iemand naar toe als hij per ongeluk iemand gedood had? 
3. Hoe komt het dat Kaïn zijn broer dood sloeg? 
4. Wat doe jij als je boos bent? 
5. Over welke moordenaars uit het Nieuwe Testament gaat het in de preek? 
6. Wat is de vrucht van de Geest? 
7. Op de achterkant van deze hand-out staan vijf woorden die te maken hebben met de vrucht 

van de Geest. (Geduld, vriendelijkheid, …) Schrijf  bij elk woord op wat het betekent, of geef 
er een voorbeeld van. 

 

Thema: De diepte van het zesde gebod 

Intro 

- De diepte van een meer  

Verbod (antw. 106) 

• Onrechtmatig doden (Joz. 7) 

• Doden per ongeluk (Deut. 19, Joz. 20:6) 

• De dood is een vloek 

• Wat er aan doodslag vooraf gaat (Gen. 4) 

• Wat komt er uit het hart (Matth. 15:19, Matth. 5:21,22) 

• Waarom neemt de Heere doodslag zo hoog op? (Gen. 9:16) 

• Vergeving voor moordenaars (Luk. 23:40-42) 



Gebod (antw. 107) 

• Je naaste liefhebben (Gal. 5:13,20,15, Mat. 22:37,Lev. 19:17,18) 

• Hoe pak je dat aan? (Gal. 5:25) 

• Geduld (Gal. 5:22) 

• Vrede  

• Zachtmoedigheid 

• Barmhartigheid 

• Vriendelijkheid 

Afsluiting 

• Verzoening voor vijanden 

 

Na de dienst – om vast te houden 

➔ Wat heeft u geleerd van de preek? 
➔ Hoe moet je, denkend aan het zesde gebod, omgaan met boosheid? Mag je boos zijn? 
➔ Hoe moet je aankijken tegen speelfilms waarin moorden worden gepleegd? 
➔ Wat betekent het voor u om als beelddrager (Gen. 9:6) door het leven te gaan? 
➔ Wat kunt u betekenen voor mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen? 
➔ Waarom is de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis zo troostvol? 
➔ Welke voorbeelden van geduld, vriendelijkheid en barmhartigheid kent u uit het leven van Jezus? 
➔ In welke situaties vindt u het moeilijk om geduld, vriendelijkheid of barmhartigheid op te 

brengen? 
➔ Bidden voor uw vijanden, kunt u dat? 
 


