
Liturgie  
voor de Kerk- en schooldienst 

van de Hervormde wijkgemeente Rehoboth 
 i.s.m. de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool 

Zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur  
in de Pniëlkerk te Katwijk aan Zee 

 
Thema: 

‘Jozef, van put naar troon’ 
 
 
Voorbereiding 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Zingen: Opw. 42 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij. 

 

Stil gebed 

Onze hulp en christelijke groet 

Zingen: Psalm 150: 1, 2 

 

1. Looft God, looft Zijn naam alom. 

Looft Hem in Zijn heiligdom. 

Looft des Heeren grote macht, 

in den hemel Zijner kracht. 

Looft Hem, om zijn mogendheden. 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

van Zijn heerlijk koninkrijk, 

voor Zijn troon en hier beneden. 

 

2. Looft God, met bazuingeklank. 

Geeft Hem eer, bewijst Hem dank. 

Looft Hem, met de harp en luit. 

Looft Hem, met de trom en fluit. 

Looft Hem, op uw blijde snaren. 

Laat zich ’t orgel overal 

bij het juichend vreugdgeschal, 

tot des Heeren glorie paren. 

 

Lezing van de Wet door een leerling uit de bovenbouw 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Opwekking 430 

 

Heer, ik prijs Uw grote naam.  

Heel mijn hart wil ik U geven.  

Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.  

Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.  

Heer, ik prijs Uw grote naam. 

 

Dienst van het Woord 

Gebed 

Kinderkoor groepen 1 t/m 3 zingt: ‘Jozef had een jas’ (Elly en Rikkert) 

Verbeelding Bijbelverhaal 

Bijbellezingen: 

- Genesis 37: 2b – 11 

- Genesis 37: 12 – 13, 18 – 24 

- Genesis 41: 14 – 25 

- Genesis 41: 29 – 30a, 33 – 40 

Kinderkoor groep 4 t/m 8 zingt Opw.v. kids 211 

Prediking over het thema ‘Jozef, van put naar troon’ 

Zingen: WK 189: 1, 3 

 

1. Kroon hem met koningskroon, 

het godslam op zijn troon! 

Het hemels loflied overwint 

in lofzang voor de Zoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem die voor mij stierf. 

Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge vorst 

die ’t heil voor mij verwierf! 

 

3. Kroon Hem, de levensvorst, 

Hij overwon het graf. 

Verrezen is Hij, glorieus, 

die ons het leven gaf. 

Wij zingen nu voor Hem 

die stierf en hoog verrees, 

de dood versloeg en leven geeft 

en zo Gods kracht bewees. 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 

Collecte 

 

 

 

 

 



 

Zingen (staande): Opw. 767 

 

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie,  

als broers en als zussen, om elkaar geven.  

En open en eerlijk met elkaar omgaan,  

de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven.  

De zegen van God, een eindeloos leven. 

 

Zegen 

 
Fijn dat u en jullie er allemaal waren! 

Bij de uitgang delen de ouders van de gebedsgroep aan alle kinderen een aardigheidje uit! 
Willen jullie de liturgieblaadjes mee naar huis nemen? 

 


