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LITURGIE 26 juni 2022, 10.00 uur, Oude Kerk,

Katwijk aan Zee

Welkomstwoord

Psalm 98 : 1 en 4 (Staande)

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
dien groten God, Die wond'ren deed.

Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,

Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden,

nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,

zo vlekkeloos en ongeschonden,

voor 't heidendom ten toon gespreid.

Laat al de stromen vrolijk zingen,

de handen klappen naar omhoog;

't gebergte vol van vreugde springen

en hupp'len voor des HEEREN oo0g.

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,

de wereld in gerechtigheid;

al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

Moment van stilte (staande)
Votum en groet (staande)

Psalm 73 : 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,

in al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,

o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

We krijgen aanwijzingen voor ons dagelijks leven:
1 Petrus 4:7 t/m 16

Gezang 300a:1en 2

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Gebed

Schriftlezing :  Handelingen 7 : 54 t/m 60
Openbaring 21 : 1 t/m 8

Kindermoment



Weerklank 223 :1,2,4en 5
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.

En geen mens kan zonder
water en zonder brood.

Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen.

Nu moet je soms nog huilen.

En als je weg wilt schuilen

kun je haast nergens heen. Refrein

Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.

Daar zullen alle gezichten

vol van zijn heerlijkheid staan. Refrein

Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven

en het eindigt niet. Refrein

Tekstlezing : Openbaring 21 : 1
Preek : Wordt vervolgd!

Lichtstad

Lichtstad met uw paarlen poorten.
Wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde

ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem;

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem

in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. Refrein

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Psalm 89 : 1

'k Zal eeuwig zingen van
Gods goedertierenheén;
Uw waarheid t' allen tijd,
vermelden door mijn reén.
Ik weet, hoe 't vast gebouw
van Uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek,
in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit

uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw

ooit wank'len of bezwijken.

Zegen



