
 

DE VOORGANGER (III) 
 

 
- orde van dienst - 

 

Orgelspel 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen Psalm 63:1 en 2 

1. O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 

Mijn God, U zoek ik met verlangen, 

Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 

Bij 't krieken van de dageraad. 

O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 

En dorsten naar U in een land, 

Dat, dor en mat, van droogte brandt, 

Waar niemand lafenis kan krijgen. 

 

2. 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 

Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 

Hoe zag ik daar Uw alvermogen! 

Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 

Want beter dan dit tijd'lijk leven 

Is Uwe goedertierenheid. 

Och, werd ik derwaarts weer geleid! 

Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 

Lezing Heilige Wet 

 

Zingen Psalm 25:2 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al de dag verwachten. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Markus 16:1-8 

 

Zingen Psalm 21:4 en 6 (collecten) 

4. Hij heeft, o God, van U begeerd 

Het onvergank'lijk leven; 

Gij hebt het hem gegeven. 

Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 

Zo leeft de Vorst altoos; 

Zo leeft hij eindeloos. 

 

6. Gewis, Gij zult, all' eeuwen door, 

Hem met Uw gunst verzellen, 

En tot een zegen stellen; 

Ja, Gij geleidt hem op het spoor 

Der vreugde, bij het licht 

Van 't Godd'lijk aangezicht. 

 

Verkondiging vanuit Markus 16:7 

 

Zingen Psalm 85:3 

3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 

Zijn gunstgenoot, van blijde troost en vreê, 

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 

Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 

Opdat er eer in onze lande woon' 

En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

 

Gebed 

 

Zingen Psalm 73:12 en 14 

12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

14. Wie, ver van U, de weelde zoekt, 

Vergaat eerlang en wordt vervloekt; 

Gij roeit hen uit, die afhoereren 

En U de trotse nek toekeren; 

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 

Nabij te wezen bij mijn God; 

'k Vertrouw op Hem geheel en al, 

De HEER, Wiens werk ik roemen zal. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 
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