
Liturgie zondagavond 22 mei 2022, Nieuwe Kerk 
 
Voorganger : ds. C.M.A. van Ekris 
 
Wijkgemeente Maranatha 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 102 : 1 en 10 
 
1. Hoor, o HEER, verhoor mijn smeken, 
Laat m' Uw bijstand niet ontbreken; 
Ai, veracht mijn tranen niet, 
Daar Gij al mijn angsten ziet; 
Als ik, in benauwde dagen, 
U, mijn God, mijn leed moet klagen, 
Wil dan spoedig U ontfermen, 
Wil mij door Uw macht beschermen. 
 
10. Dan, dan wordt Gods trouw verheven, 
En Zijn dierb're gunst beschreven 
Voor het dankbaar nageslacht, 
Dat met lust Zijn wet betracht. 
't Volk, in later eeuw geboren, 
Zal Zijn macht en goedheid horen; 
Zich in Zijnen roem verblijden; 
Hem Zijn lofgezangen wijden. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 102 : 11 en 12 
 
11. t Zal met blij gejuich Hem loven, 
Die, uit Zijn paleis van boven, 
Isrels leed en ongeval 
Eens in gunst beschouwen zal; 
En gevang'nen in hun zuchten 
Horen, als zij tot Hem vluchten; 
Om hen uit de wrede kaken 
Van den dood eens los te maken. 
 
12. Dus zij 's HEEREN naam geprezen, 
En in Sion eer bewezen; 
Dus hoor' elk de vreugdestem 



In het blij Jeruzalem; 
Als de volken saâm vergâren, 
Zich met 's HEEREN erfvolk paren; 
Als de koningen zich buigen, 
En Hem hun ontzag betuigen. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 2 
 
1. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van 
woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 
2. want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 
gekruisigd. 
3. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. 
4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van 
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 
5. opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. 
6. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze 
wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. 
7. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen 
was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 
8. een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die 
gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 
9. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 
en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben. 
10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 
11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in 
hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 
12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 
13. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, 
maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke 
dingen te vergelijken. 
14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn 
dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld 
worden. 
15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 
beoordeeld. 
16. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar 
wij hebben de gedachten van Christus. 
 
Zingen: Psalm 40 : 5 en 8 
 
5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 



'k Bedwing mijn tong en lippen niet; 
Gij weet het, HEER, die alles ziet. 
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 
Uw waarheid doe ik horen; 
Uw heil, den mens beschoren, 
Vloeit daaglijks uit mijn mond; 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 
En Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk in 't rond. 
 
8. Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 
Die naar U zoeken t' elken stond'; 
Leg steeds Uw vrienden in den mond: 
"Den groten God zij eeuwig lof en eer." 
Schoon 'k arm ben en ellendig, 
Denkt God aan mij bestendig; 
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 
Mijn redder, o mijn God, 
Bestierder van mijn lot, 
Vertoef niet, hoor mijn klacht. 
 
Kerntekst: opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God 
(1 Korinthe 2 : 5) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 116 : 1, 2, 3 en 4 
 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2. Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn noo 
 
3. "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
4. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 



Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 
 
Dankzegging en voorbede 
 
Dienst der offeranden 
 
Uw gaven worden in deze dienst gevraagd voor: 1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Ouderenpastoraat 
 
Zingen: Avondzang : 1, 4, 6 en 7 (staande) 
 
1. O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
4. Houd ons gemoed voor U bereid, 
Opdat het blij Uw komst verbeid', 
Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 
Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 
 
6. Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart. 
 
7. O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 
 
Zegen 
 


