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W e l k o m s t w o o r d  
 
Zingen (staande) : Gezang 265: 5 
Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter uwe beelt'nis dragen, 
naar uw eer, uw liefde vragen! 
Waar ik ga, 
zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
! 
M o m e n t  v a n  s t i l t e     
 
V o t u m  e n  g r o e t 
Zingen: Psalm 135: 9 en  12 
D' afgoôn van het heidendom,  
Goud of zilver, goôn in schijn,  
Hebben lippen, maar zijn stom; 
Zij, die 't werk van mensen zijn, 
Waar men genen geest in vindt, 
Hebben ogen, maar zijn blind. 
 
Sion, loof met dankb're stem 
God, uw HEER',die eeuwig leeft, 
En het schoon Jeruzalem, 
Door Zijn woning luister geeft. 
Loof Hem voor uw heilrijk lot, 
Loof al juichend uwen God! 
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                    L e z I n g  v a n  h e t  t w e e d e  g e b o d  
                                             &  
                      C a t e c h i s m u s   z o n d a g  35 
 
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de 
hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich 
daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een 
na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het 
derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 
 
Wat gebiedt God in het tweede gebod? 

- Dat wij God op geen enkele manier afbeelden. Ook dat wij God alleen 
vereren op de manier zoals Hij dat in de Bijbel heeft bevolen.  

 
Mag je dan helemaal geen beelden maken? 

- God kan en mag op geen enkele manier worden afgebeeld. Schepsels 
mogen wel worden afgebeeld. God verbiedt alleen dat we die 
afbeeldingen gebruiken om hen daardoor te vereren of om God ermee te 
dienen.  

 
Mogen we in de kerk geen beelden hebben die kunnen dienen als uitleg van de 
Bijbel? 

- Nee, wij moeten niet wijzer willen zijn dan God. Hij wil ons niet door 
zwijgende beelden, maar juist door de levende verkondiging van Zijn 
Woord onderwijzen.  

 
Zingen: Gezang L : 7 
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';  
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk, 
o Geest, zend Uwen troost ons neer,  
Drieënig God, U zij al d' eer! 
 
G e b e d   
 
S c h r i f t l e z I n g  
Genesis 1 : 26 t/m. 28 
[26] En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; 
en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 
het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen! 
[27] En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij 
hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
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[28] En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, 
vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de 
vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 
 
Zingen : Opwekking 268 : 1 en 4  
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein:   
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein:   
 
P r e e k  
 
Zingen: Psalm 133 : 3  
Waar liefde woont,gebiedt de HEER' den zegen: 
daar woont Hij Zelf,daar wordt zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid.  
 
We gedenken in het midden van de gemeente van Christus:       

 

 

 

       Cornelia (Corrie) van Duijn- Varkevisser                      
20 april 1932 - 15 mei 2022 
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Zingen : Opwekking 443  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
D a n k g e b e d  e n  v o o r b e d e  

I n z a m e l i n g  v a n  d e  g a v e n   
1e: Diaconie  
2e: Kerk  
3e: Ouderenpastoraat 
 
Zingen :Psalm 17 : 8 
Maar - blij vooruitzicht, dat mij streelt - 
ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; 
U in gerechtigheid aanschouwen; 
verzadigd met Uw Goddlijk beeld. 
 
Z e g e n  

 
 
 
 
 
 


