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Organist: Anton Sip 

 



 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Weerklank lied 238  

 

1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 

't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 

Die hoop zal nimmer ons beschamen: 

de Heer is God en zijn is de aard. 

Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

 

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: 

één Heer en één geloof, één doop, 

één Geest is tot ons neergezonden, 

en één is aller liefd' en hoop. 

Wij bidden en wij danken salem, 

wij roemen in één Vadernaam.

Stil gebed  

 

Votum en groet 

 

Aanvangstekst: Hebreeën 13: 5b en 6 (Herziene Statenvertaling)  

Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom 

zeggen wij met goede moed: De Here is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal 

een mens mij doen? 
 

Zingen: Psalm 33 (berijming 1773) 

 

1 Zing vrolijk, hef de stem naar boven, 

rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven; 

zing Zijnen groten naam ter eer. 

Prijs Hem in uw psalmen, 

met de schoonste galmen; 

roep Zijn weldaan uit; 

laat de keel zich paren 

met den klank der snaren; 

loof Hem met de luit. 

 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 

in Hem verblijdt zich ons gemoed, 

Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 

die Naam, zo heilig, groot en goed. 

Goedertieren Vader, 

milde zegenader, 

stel Uw vriend'lijk hart, 

op Wiens gunst wij hopen, 

eeuwig voor ons open; 

weer steeds alle smart.

Gebed om de leiding door de Heilige Geest 

 

Lezing uit de Bijbel: Mattheüs 28 (Herziene Statenvertaling) 

 

De opdracht aan de discipelen 

16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 

17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.18 En Jezus 

kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

 



 

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 (berijming 1773) 

1 Prijs de HEER met blijde galmen; 

gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

3 Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door de nood gedreven, 

zich tot Hem om troost begeeft; 

die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

vestigt op den HEER, zijn God.

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 28:20 

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

thema: Present 
 

Zingen: Weerklank lied 143  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig,  U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

 

 



Inleiding tot de openbare belijdenis van het geloof 

 

Gemeente des Heren, enkele zusters en broeders van de gemeente begeren nu in uw midden 

persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de 

volle gemeenschap van de kerk, daardoor tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten en 

medeverantwoordelijkheid dragen voor de opbouw der gemeente van Christus. 

Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle volken en hen 

verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. 

In de Heilige Doop wordt ons verklaard en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond 

opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ gemeente gedoopt te wezen, 

De Heilige Doop is zijn merk- en veldteken. 

In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van 

Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de 

waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij 

geroepen met woord en daad Hem te belijden als Here en Heiland, en Gods koninkrijk te 

verkondigen en te verwachten. 

 

Zingen Opwekking lied 520 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als uw kind 

dat in uw armen geborgenheid vindt, 

 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk; 

hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

 

 



Openbare belijdenis van het geloof en bediening van de heilige doop 

 

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie geloof en kennis der waarheid, met 

vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik jullie, 

broeders en zusters die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan, hier vooraan 

plaats te nemen en in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap 

met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen: 

 

Ten eerste: belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en 

van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here, en in de Heilige 

Geest? 

Ten tweede: aanvaard je de roeping om als lidmaat van de gemeente, die God Zich in 

Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel 

te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met 

blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 

Ten derde: wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk – waarvan ook de 

Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is – getrouw zijn onder de bediening van het 

Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige 

Schrift, en naar de jou geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van 

Christus? 

 

Belijdenis en handoplegging 

 

Opneming onder de belijdende lidmaten en toelating tot het heilig avondmaal 

 

Uit kracht van uw doop en ingevolge de belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij jullie, 

in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk 

in Nederland en nodigen jullie tot de tafel des Heren. De God van alle genade, die jullie in 

Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal jullie volmaken, bevestigen, 

sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

 

 

De gemeente zingt toe: Psalm 134 vers 3 (berijming 1773) (staande) 

 

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’, 

Zijn gunst uit Sion u bestraal’. 

Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer: 

looft, looft dan aller heren HEER’! 

 

Vraag aan de gemeente (staande) 

 

Nu u de belijdenis van deze broeder en zusters hebt gehoord, belooft u hen in uw midden te 

omringen met zorg en liefde, zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden en 

bent u bereid hen te aanvaarden als broeders en zusters die met u één zijn in de Here? 
 

Wat is hierop uw antwoord? (staande) 

“Ja, van harte!” 

 



Zingen: Weerklank lied 322 (staande) 

 

1 Wij willen, God, uw naam belijden, 

met eerbied staan wij voor uw troon. 

Wij willen aan uw dienst ons wijden, 

in Jezus Christus, uwe Zoon. 

Dankbaar dat Hij voor onze zonden, 

op Golgotha aan ’t kruishout leed, 

wordt onze liefde hier verbonden, 

aan wat zijn liefde als eerste deed. 

 

5 Gedenk aan onze nieuwe leden, 

die door ’t belijden van uw naam, 

met ons nu in gemeenschap treden: 

o Vader, heilig ze in uw naam! 

Laat niets hun geestdrift ooit verdoven, 

uw liefd’, uw waarheid blijv’ hun bij, 

geef dat ze oprecht in U geloven, 

hun keus voor U van harte zij.

 Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 

 

Zingen: Opwekking lied 181 (staande) 

Majesteit, groot is Uw majesteit, 

lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 

Majesteit, God die de zijnen leidt. 

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn 

heerschappij. 

 

Dus verhoog, maak eeuwig groot, 

de Naam van Jezus. 

Volk van God, kom en breng lof, 

aan Jezus de Koning. 

Majesteit, groot is Zijn majesteit. 

Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 

Jezus is Heer! 

 

Dus verhoog, maak eeuwig groot, 

de Naam van Jezus. 

Volk van God, kom en breng lof, 

aan Jezus de Koning. 

Majesteit, groot is Zijn majesteit. 

Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 

Jezus is Heer! 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van gaven 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotlied: Opwekking lied 710 Gebed om zegen (staande) 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er voor in Het Kerkhaventje gelegenheid om de nieuwe lidmaten te groeten 

en hun Gods zegen toe te wensen. 


