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‘Ik zal het Dal van Achor geven 
tot een deur van hoop’ 

(Hosea 2:14a) 
 
Voorbereiding  
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied (staande): Psalm 39:5 

 
5. Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht? 
Mijn hope staat op U alleen! 
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht 
van al mijn ongerechtigheên 
en stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 
de dwaze sterv'ling tot een smaad. 

 
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen: Gezang 1: 1, 4, 9 

 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
o ’s werelds hoogst verlangen, 
des sterv’lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houdt zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte,  
wat u behaaglijk zij! 
 
4. ‘k Lag machteloos gebonden; 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden: 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven, 
tot Gij mij op deed staan. 
Gij doet mij schatten derven, 
die nimmermeer vergaan. 
 
9. Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van ’t heelal, 
die ’t hoofd van al de zijnen 



Voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen; 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven ’t graf! 
 

Geloofsbelijdenis 
Zingen: Psalm 48: 4 

 
4. Wij, o verheven Majesteit, 
gedenken Uw weldadigheid 
in 't midden van Uw heil'ge woning! 
Gelijk Uw naam is, grote Koning, 
bij ons terecht geprezen, 
zo is Uw roem gerezen 
en bij de volken zeer vermaard 
tot aan het uiterst' eind der aard. 
Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt, 
is met gerechtigheid vervuld. 

 
Dienst v/h Woord  
Gebed 
Schriftlezing:  

- Hosea 2 
Zingen: Psalm 107: 6, 7 

 

6. Zij, die gebonden zaten 
In schaduw van de dood, 
omdat zij God vergaten, 
vervielen in die nood. 
Toen werd hun wreev'lig hart 
verneêrd door zwarigheden; 
zij struikelden, hun smart 
werd hulpeloos geleden. 
 
7. Doch, riepen z' in d' ellende 
de HEER ootmoedig aan, 
Hij deed hun angsten enden 
en hen 't gevaar ontgaan. 
Hij hielp hen uit de nood, 
Hij bracht hen uit het duister 
der schaduw van de dood: 
Hij brak hun band en kluister. 

 
Prediking vanuit Hosea 2:14b: 
 

‘Ik zal het Dal van Achor geven tot een deur van hoop’  



 
Zingen: Gezang 7 
 

1. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,  
verkwik mij met Uw heil’ge gloed.  
Kom met Uw zachte glans doordringen,  
o Zon van liefde, mijn gemoed.  
 
2. Vervul o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.  
Ik blijf op U in liefde staren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik Uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!  

 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbeden  
Aankondiging collecten 

1. Diaconaat 
2. Kerk 
3. Ouderenpastoraat 

Zingen (staande): Psalm 31: 15, 19 
 

15. Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
hem, wiens oprechte geest 
op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
ver boven beed' en wensen, 
reeds wrocht voor 't oog der mensen! 

 
19. Bemint de HEER, Gods gunstgenoten; 
de HEER, Die vromen hoedt 
en straft het trots gemoed. 
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten; 
hun geeft Hij moed en krachten, 
die hopend op Hem wachten. 
 

Zegen   
 


