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Een stem. 



Votum en Groet 
 
Psalm 145: 1 
O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer', 
Ik zing, verheugd, Uw groten Naam ter eer! 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De Heer' is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen: 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 26: 8 
Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 
Wanneer ik voor U kniel, 
In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! 
Hoe lief heb ik Uw woning, 
De tent, o Hemelkoning, 
Die G', U ter eer, hebt opgericht! 
 
Gebed  
Schriftlezing: Lukas 3: 1 - 6 
 
Psalm 134: 1, 2 
Looft, looft nu aller heren Heer', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren Heer'! 
 
Prediking – De stem van een die roept in de woestijn. 
 



Psalm 34 : 2 
Komt, maakt God met mij groot, 
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 
Den nooit volprezen Naam van Hem, 
Die ons behoedt in nood. 
Ik zocht in mijn gebed 
Den Heer', ootmoedig met geween. 
Hij heeft mij in angstvalligheen, 
Geantwoord, mij gered. 
 
Formulier voor de bevestiging van  
ouderlingen en diakenen. 
 
Psalm 20: 1 
Dat op uw klacht de hemel scheure; 
Dat zich de Heer' ontdekk'! 
De God van vader Jakob beure 
U in een hoog vertrek. 
Hij doe in gunstrijk welbehage n, 
Uit Sions tempelzalen, 
Om u te helpen en te schragen, 
Zijn zegen nederdalen. 
 
Dankgebed.  
Psalm 79: 7 
Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten; 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbre krachten. 
 
Zegen. 
 


