Votum en Groet
Psalm 43::3,4

Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd,;
Dan zal ik, juichend, stem en snharen
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt

Mij eindeloos verheugt.

Geloofsbelijdenis

Psalm 145: 3

Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,
Gedachtig aan den milden overvloed

Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,

En juichen van al Uw gerechtigheen.

De Heer' is goed en vriendlijk en weldadig,
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig;
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken;
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.

Gebed
Schriftlezing:

Psalm 45: 1, 2

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,

Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Gena is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,

Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde.

“De Heilige Geest, Die Heere is en

levend maakt. ”
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Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit;

Rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid

Op 't zuiv're woord der waarheid ; rijd voorspoedig,
En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig;

Uw rechterhand zal 't Goddlijk rijk behoen,

En in den krijg geduchte daden doen.

Prediking — Thema: De belijdenis van het geloof in de Heilige Geest

Psalm 34: 1, 2

Ik loof den Heer', mijn God,

Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,

Om mijn gelukkig lot.

Mijn ziel, loof d' Opperheer,

't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan

En juichen tot Zijn eer.

Komt, maakt God met mij groot,
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen Naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.

Ik zocht in mijn gebed

Den Heer', ootmoedig met geween.
Hij heeft mij in angstvalligheen,
Geantwoord, mij gered.

Dankgebed en voorbeden.
Psalm 89: 8

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zegen.



