26 september, voorganger: ds. J.S. Heutink

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84 Sela

Wat hou ik van uw huis,

HEER van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen

naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’'n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,

HEER van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,

HEER van de hemelse legers.

Ja liever één dag dichtbij U

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis...
Stil gebed
Votum en groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 146:1,7en 8

Prijs den Heer' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

7 't Is de Heer', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weeuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

8 't Is de Heer' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,

Die voor eeuwig zal regeren

Van geslachte tot geslacht.

Sion, zing uw God ter eer!

Prijs Zijn grootheid; loof den Heer".

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 118: 14

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 t/m 12 (HSV)

Zingen Psalm 119: 10

Ik ben, o Heer', een vreemdling hier beneen;
Laat Uw geboon op reis mij niet ontbreken;
Daar mijne ziel, omringd door duisterheen,
Zo dikwijls van verlangen is bezweken,

Om U te zien ter hoge vierschaar treen,

Tot straf van hen, die snood zijn afgeweken.

Verkondiging n.a.v. 1 Petrus 1: 1m —
titel: ‘'Vreemdelingen’



Zingen Op Toonhoogte lied 225: 1, 3,5en 6
Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,

naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden,

door te luist' ren naar Uw stem.

Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,

daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Velen, die de moed begaf
Blijven staan, of dwalen af.
Hun’krend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven

Zingen Opwekking lied 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Orgelspel



