
Votum en Groet 

 

Psalm 91: 1, 2 

 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Koning, 

Beveiligd in den duistren nacht, 

Beschaduwd in Gods woning. 

Dies noem ik God, zo goed als groot 

Voor hen, die op Hem bouwen, 

Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 

Den God van mijn betrouwen. 

 

Hij zal uit 's vogelvangers net 

U veilig doen ontkomen. 

Hij is het, die uw leven redt; 

Gij hebt geen pest te schromen. 

Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 

U met Zijn vleuglen dekken; 

Zijn waarheid u ten beukelaar, 

En ten rondas verstrekken. 

 

Wet des Heeren 

 

Psalm 25: 8 

Zie op mij in gunst van boven, 

Wees mij toch genadig, Heer', 

Eenzaam ben ik en verschoven; 

Ja, d' ellende drukt mij neer. 

'k Roep U aan in angst en smart; 

Duizend zorgen, duizend doden, 

Kwellen mijn angstvallig hart. 

Voer mij uit mijn angst en noden. 

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 27; Johannes 16: 25 – 33. 

Psalm : 31: 4, 7, 12 

'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 

Gij, God der waarheid, Gij, 

O Heer', verlostet mij. 

Ik haat hen, die het reukwerk branden 

Ter eer van valse goden; 

Op U steun ik in noden. 

 

Bewijs, o Heer', Uw mededogen, 

“Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep” 

 

Kerkdienst ook via Geluidskanaal op 

zondag 1 augustus 2021 vanuit de 

Pniëlkerk. 



Verhoed mijn ondergang: 

Ik ben beklemd en bang. 

Het zwaar verdriet doorknaagt mijn ogen. 

Het doet mijn ziel bezwijken, 

En 's lichaams krachten wijken. 

 

In Uwe hand zijn mijne tijden; 

'k Verlaat mij in mijn leed, 

Op U alleen, Die weet 

De maat en 't einde van mijn lijden. 

Red mij van wie verbolgen 

Ter dood toe mij vervolgen! 
 
Prediking – “Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep” 
 

Psalm 116: 1, 2, 3 

  

God heb ik lief, want die getrouwe Heer' 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

Maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood: 

 

"Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 

De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

Psalm 27: 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed. 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'. 

 

Zegen. 

 

 


