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Welkom en mededelingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed, Votum en groet,  Aanvangstekst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing eerste deel avondmaalsformulier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed   Kindermoment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing 1: Genesis 14: 13 t/m 24 (HSV)  Schriftlezing 2: Hebreeën 6: 13 t/m 20 (HSV)  
 
 
 
 
 
 
 
Verkondiging n.a.v. Genesis 12: 1 - titel: ‘Topconferentie’  
 
 
 
 
 
 
Dankgebed en voorbede  Inzameling van gaven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen 

Gezang 265: 1 
God is tegenwoordig; God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden! 
Dat in heil'ge eerbied alles in ons zwijge, 
dat voor Hem de ziel zich neige! 
Wie Hem noemt, wie Hem roemt, 
sla zijn ogen neder, geve 't hart Hem weder! 

Psalm 108: 1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 

Psalm 108: 2 
Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heemlen uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

Gezang 184: 4 
De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven, zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken, met brood en met wijn. 

Psalm 139: 1  
Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid; 
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

Gezang 265: 5 
Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter uwe beelt'nis dragen, 
naar uw eer, uw liefde vragen! 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen. 

Psalm 139: 14  
Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer'; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

OTH Lied 454  
 

Abraham, Abraham,   ) 
verlaat je land, verlaat je stam!  )2x 
Abraham, je moet gaan wonen 
in het land dat Ik zal tonen. 
Tel de sterren in de nacht,  
zo groot wordt jouw nageslacht.  

 

Abraham, Abraham,   ) 
verlaat je land, verlaat je stam!  )2x 
Ik zal jou Mijn zegen geven,  
je geleiden allerwegen,  
en de volkeren tezaam  
vinden zegen in jouw naam 

Abraham, Abraham,   ) 
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  )2x 
Met een woord gaat hij het wagen.  
Zonder verder iets te vragen  
staat hij op en gaat op reis,  
langs de weg die God hem wijst 

Psalm 110:1 en 4  
Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken: 
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, 
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, 
En u zijn nek tot ene voetbank zij." 

Psalm 110: 4  
U heeft de Heer', Wien 't nooit berouwt, gezworen: 
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs, 
In Mijnen raad het priesterambt beschoren, 
Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs." 

Gezang 184: 2 
De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen, van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m', als ik wankel, Hij draagt m', als ik viel. 

JdH lied 5  
 

Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf'len,  
die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal'ge vrede,  
heb ik steeds op Zijn bevel. 
'k Weet wat hier mij overkome, ) 
Hij maakt alle dingen wel.       )2x 

 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
 troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving,  
sterkt Hij mij met 't hemels brood. 
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
en mijn ziel van dorst versmacht 
geeft Hij mij het levend water,  ) 
en vernieuwt mijn levenskracht. )2x 

 
Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
door al 't aardse stormgebruis, 
en volkomen vreugde wacht mij, 
 in het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven, aan Zijn 
voeten nederleg, 
zal mijn lied voor eeuwig wezen:  ) 
"Jezus leidde m'al de weg".  )2x 


