
Liturgie voor de dienst van zo. 9 mei 2021 
Oude Kerk - 10.00 uur 

Voorganger ds. J.P. Kromhout – van der Meer 
 

Voorzang: Gezang 180: 1,3 en 7.  
 
 Beveel gerust uw wegen, 
 al wat u 't harte deert, 
 der trouwe hoed' en zegen 
 van Hem, die 't al regeert. 
 Die wolken, lucht en winden 
 wijst spoor en loop en baan, 
 zal ook wel wegen vinden, 
 waarlangs uw voet kan gaan. 
 
  Uw trouw en uw genade, 
  o Vader, weet zo goed 
  wat onze ziel tot schade 
  of winste worden moet! 
  En hebt G' iets uitgelezen, 
  dat werkt G', o sterke Held, 
  en brengt in stand en wezen, 
  wat G' U hebt voorgesteld. 
 
 Laat Hem besturen, waken, 
 't is wijsheid wat Hij doet! 
 Zo zal Hij alles maken, 
 dat g' u verwond'ren moet, 
 als Hij, die alle macht heeft, 
 met wonderbaar beleid 
 geheel het werk volbracht heeft, 
 waarom gij thans nog schreit. 
 
Votum en groet en persoonlijk gebed 
 
Psalm 68 vers 10.  
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 



Lezing van de Wet des Heeren 
 
Gezang 300 A.  
 
 Wat de toekomst brengen moge, 
 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig kalme moed! 
 
 Heer, ik wil uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 
 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al uw luister, 
 als ik in uw hemel kom! 
 
 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zo ik mocht, ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 
 Waar de weg mij brenge moge, 
 aan des Vaders trouwe hand 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land.  
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Psalm 42 en Psalm 43 
 
Psalm 43 vers 1, 2, en 3.  
 
Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 
Van hen, die, vol arglistigheden, 
Gerechtigheid en trouw vertreden, 
Opdat mijn ziel Uw naam belij', 
En U geheiligd zij. 
 
Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 
Gij zijt de sterkte van mijn hart; 



Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen? 
Waarom ga ik terneergebogen, 
Door 's vijands wreed geweld benard, 
Gestaâg in 't aak'lig zwart?  
 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Preek/ Tekst voor de preek Psalm 43 vers 4a /Thema: Zingend op weg! 
 
Psalm 43 vers 4 en 5.  
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 
 
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn redder is mijn God. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecten: bij de uitgang, via GIVT of door overmaking op de bankrekening van de 
Hervormde Gemeente Katwijk:  

• 1e: diaconie: Scharlaken Koord & Amsterdammers helpen Amsterdammers;  

• 2e: kerk;  

• 3e: kerk 
 
Gezang 301 couplet 1 en 6 Het Wilhelmus.  
 Wilhelmus van Nassauen 
 Ben ik van duitsen bloed, (duitsen=nederlandschen) 
 het vaderland getrouwe 
 blijf ik tot in den dood. 
 Een prince van Oranje 
 ben ik vrij onverveerd, 
 den koning van Hispanje 
 heb ik altijd geëerd. 
 
 
 Mijn schild ende betrouwen 



 zijt Gij, o God, mijn Heer! 
 Op U zo wil ik bouwen, 
 verlaat mij nimmermeer! 
 Dat ik toch vroom mag blijven, (vroom=dapper) 
 uw dienaar t' aller stond: 
 de tirannie verdrijven, 
 die mij mijn hart doorwondt. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


