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Zondag 9 mei 2021 Orde van dienst 

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee  Wijkgemeente Andreas 

Ichtuskerk (aanvang: 10:00 uur) Voorganger: Ds. J.S. Heutink 

 

Doopdienst 
 

De gemeentezang wordt verzorgd door een kwartet zangers o.l.v. Dirk Meijvogel. 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Zingen: OTH 484 “De Heer is mijn Herder” (versie Marcel Zimmer) 

 

Refrein: 

De Heer is mijn herder 

Hij is alles wat ik nodig heb 

Hij brengt mij tot rust 

en Hij geeft nieuwe kracht 

Hij leidt mij steeds verder 

op de juiste weg die ik moet gaan 

De Heer is mijn herder 

 

Al ga ik door een donker dal 

ik hoef niet bang te zijn 

Ik weet dat U mij bij zult staan 

U bent heel dicht bij 

 

Refrein 

 

Want wat mij ook wordt aangedaan 

U helpt mij telkens weer 

U geeft mij wat ik nodig heb 

en nog zoveel meer 

 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 

volgen mij altijd 

En ik mag heel dicht bij U zijn 

tot in eeuwigheid 

 

Refrein 
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Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Aanvangstekst 

 

Zingen: Psalm 135: 3 en 8 

 

3. God is groot; ik weet dat Hij 

Hoger is dan alle goon. 

Onze God voert heerschappij, 

Hij beheerst van Zijnen troon 

Hemel, afgrond, zee en aard': 

God is aller hulde waard. 

 

8. Van geslachte tot geslacht 

Wordt, naar onzen duren plicht, 

Bij het volk Uw gunst herdacht, 

Wijl Gij Zelf, o Heer', hen richt, 

En aan hen, schoon diep in schuld, 

Met berouw gedenken zult. 

 

Gebodslezing  

 

Zingen Psalm 78: 2 en 3  

 

2. Gij zijt de Trooster, die ons leidt, 

de gave, die ons God bereidt, 

de bron, waaruit het leven vloeit, 

het vuur, dat heel ons hart doorgloeit. 

 

3. Gij, van Gods liefde 't onderpand, 

en vinger van Gods rechterhand, 

door U gezalfd, meldt onze mond 

de Lof des Vaders, die U zond. 

 

Lezen doopformulier 

 

Zingen: Psalm 105: 1 en 5 (kinderen worden binnengebracht) 

 

1. Looft, looft, verheugd den Heer' der Heren; 

Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 

Doet Zijne glorierije daan 

Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wondren dag aan dag. 

 

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 
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Gebed  

 

Ouders beantwoorden doopvragen  

 

Kindermoment en -lied: OTH 478 “Ben je groot of ben je klein” 

 

Ben je groot of ben je klein, 

of ergens tussenin: 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun, 

of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 

 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt! 

Het geeft niet of je knap bent; 

het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou! Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 

 

Bediening Heilige Doop aan: 

 

Luka van Beelen 

Tim de Boer 

Jeroen Haasnoot 

Senna Hoek 

 

Toezingen Psalm 134: 3 

 

3. Dat 's Heeren zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 

Looft, looft dan aller heren Heer'! 

 

Schriftlezing:  Jesaja 49:  vers 8 t/m 18 ( (HSV) 

 

49:8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil 
heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde 
weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 49:9 om te zeggen tegen 
de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen 
zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. 49:10 Zij zullen geen honger hebben 
of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen 
zachtjes leiden naar waterbronnen. 49:11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande 
wegen zullen verhoogd worden. 49:12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het 
noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. 49:13 Juich, hemel, en verheug u, 
aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn 
ellendigen ontfermen. 49:14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij 
vergeten. 49:15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar 
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schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. 49:16 Zie, Ik heb u in beide 
handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 49:17 Uw kinderen zullen zich haasten, 
maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. 49:18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en 
zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult 
zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. 
 

Zingen: Psalm 131: 1, 2 en 3 

 

1. Mijn hart verheft zich niet, o Heer', 

Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 

Ik wandel niet in 't geen te groot, 

Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 

 

2. Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 

En mij verloochend naar Uw wet, 

Gelijk het pas gespeende kind 

Zich stil bij zijne moeder vind? 

 

3. Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 

En 't morrend ongenoegen wraakt, 

Is in mij als een kind gespeend, 

En heeft zich met Uw wil vereend. 

 

Verkondiging 

 

Test van de preek: Jesaja 49: vers 15 en 16a 

49:15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? 
Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. 49:16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen 
gegraveerd 
 

Titel boven de preek: “Moeder” 

 

Zingen: Sela - Doop 

 

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

  

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 
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Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 

In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan, 

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

  

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

  

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 

Wat een liefde, wat een hoop! 

U verzegelt door de doop 

dat ons leven bij U veilig is. 

Dat ons leven bij U veilig is. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: “Gebed voor mijn kinderen” 

 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. 

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. 

Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, 

ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

  

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten 

en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 

Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten 

als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. 

  

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, 

maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. 

Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren 

en laat ze nooit van U vervreemden nooit, hun leven lang! 

  

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. Amen. 

 

Zegen   

 

Orgelspel 


