
Zondag 9 mei 2021  Liturgie 
Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee  Wijkgemeente Rehoboth 
Nieuwe kerk, aanvang 18.00 uur Voorganger: ds. D.M. Heikoop 
 

 

‘Vrijmoedig bidden’ 
(Hebreeën 10:35) 

 
 
Voorbereiding  
Orgelspel  
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 63:1  
 

1. O God, Gij zijt mijn toeverlaat! 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
zo ras wij 't morgenlicht ontvangen 
bij 't krieken van de dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen 
en dorsten naar U in een land, 
dat, dor en mat, van droogte brandt, 
waar niemand lafenis kan krijgen. 

 
Stil gebed  
Votum en groet  
Zingen: Psalm 56: 5, 6 
 

5. Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord, 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 
 
6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot, 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood, 
Gij hebt mijn smart verdreven, 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven: 
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven, 
zo word' Zijn lof vergroot. 

 
Geloofsbelijdenis 



Zingen: Weerklank 439: 1, 3, 4  
 

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,  
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer.  
ik bid U, blijf mij nabij.  
 
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;  
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
en in uw vergeving leef ik nu.  
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht,  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Dienst v/h Woord  
Gebed 
Schriftlezing:  

- Hebreeën 10:19-39 
Zingen: Psalm 81: 1, 2, 12 
  

1. Zingt nu blij te moê 
't machtig Opperwezen 
ene lofzang toe! 
Om ons heilgenot 
worde Jacobs God 
met gejuich geprezen. 
 
2. Zingt een psalm en geeft 
trommels aan de reien. 
Wat in Isrel leeft, 
roep' Zijn grootheid uit. 
Harp en zachte luit 
moet Zijn roem verbreien. 

12. "Opent uwen mond; 
eist van Mij vrijmoedig 
op mijn trouwverbond. 
Al wat u ontbreekt, 



schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig.” 

Prediking vanuit Hebreeën 10: 35 
               ‘Vrijmoedig bidden’         
 
Zingen: Gezang 148: 1, 6 

 
1. Van U zijn alle dingen,  
van U, o God en Heer,  
van U de zegeningen,  
die 'k biddende begeer.  
Gij wilt mijn weg omringen  
met liefde wijs en teer.  
Wat wij ooit goeds ontvingen,  
het is van U, o Heer.  
 
6. U zal ik eeuwig eren,  
die eeuw'ge goedheid zijt!  
U blijve, Heer der heren,  
geheel mijn hart gewijd!  
Wat kan ik niet ontberen,  
wanneer uw hand mij leidt,  
wat vuriger begeren  
dan uwe heerlijkheid! 

 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbeden  
Collecten 

1. Diaconie: ‘Scharlaken koord’ en ‘Amsterdammers helpen Amsterdammers’ 
2. Kerk 
3. Kerk 

 

Zingen (staande): Psalm 4: 4  
 

4. Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
dan and'ren smaken in een tijd, 
als zij, door aards geluk verheven, 
bij koorn en most wellustig leven, 
in hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen 
en liggen ongestoord ter neer, 
want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
zult mij doen zeker wonen, HEER! 

 

Zegen  
Orgelspel  


